
        
            
                
            
        

    
	THE WORD OF TRUTH MINISTRY

	Speciale studies 7 

	 

	 

	Een wereld in nood

	Gevolgd door: Gods heerschappij 

	Gebeurtenissen die leiden tot het Koninkrijk van God

	 

	 

	 

	Door John C. Ribbens

	 

	
Opdracht 

	Deze studie is opgedragen aan Ray W. Baxter, een levenslange medestander van Word of Truth Ministry, en aan wijlen Otis Q. Sellers, de oprichter van dit werk. 

	Het was een voorrecht om zo'n vijftig jaar persoonlijk bevriend te zijn geweest met Ray en zijn vrouw Claire. Hij was het grootste deel van zijn leven een bijbelleraar en toegewijd student van de Schrift.

	 

	Voorwoord 

	We zijn momenteel getuige van het geleidelijke verval van de samenleving. Problemen waarmee naties en regeringen worden geconfronteerd en die een eeuw geleden nog ondenkbaar waren, zijn nu aan de orde van de dag. Geen natie of volk is immuun voor deze omstandigheden. Hoewel ze subtiel lijken, infiltreren ze de structuur van de samenleving op elk menselijk niveau.

	Het effect van deze ondermijnende omstandigheden is doorgedrongen tot zowel de sociale als de fysieke dimensie van het menselijk geslacht. Mensen die nadenken, erkennen dat de toename van deze problemen het vermogen van de mens om oplossingen te bedenken te boven is gegaan. Velen gaan er wanhopig vanuit dat het einde van de wereld nabij is. Deze houding wordt aangewakkerd door mensen die oprecht geloven dat de opname van de gemeente de eerstvolgende gebeurtenis is op Gods profetische kalender. 

	De afgelopen vijftig jaar van mijn leven heb ik besteed aan het bestuderen van het onfeilbare woord van de Heer en ik ben tot de overtuiging gekomen dat het volgende waar de mensheid mee te maken krijgt een tijd van Gods heerschappij is. Bij dit boekje zijn twee schema’s opgenomen die de “Aionische Tijden” en de “Na- Aionische Tijden” weergeven.1  

	Het eerste schema, “Aionische Tijden”, toont de gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden zodra God de teugels van de regering in handen neemt. Deze omstandigheden zijn afhankelijk van Gods ingrijpen. Deze geestelijke zegeningen zullen elk fysiek, materieel en sociaal probleem oplossen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. 

	Schema nr.2 is geeft Gods scenario weer van gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden tijdens de eerste zeven jaar van de Dag des Heren. Voor het grootste deel worden deze dramatische gebeurtenissen beschreven in het Boek Openbaring, ook vaak aangeduid als de Apocalyps van Jezus Christus. Nog niet één van deze gebeurtenissen is ooit vervuld, maar zodra deze zich beginnen te manifesteren, zal het resultaat een laatste en definitieve confrontatie met Satan zijn waarin Christus zal overwinnen. 

	Ik heb de inhoud van deze gebeurtenissen behandeld in mijn boek met de titel Matthew 24 and the Consummation of the Eon.2  

	 

	Inleiding 

	We zijn getuige geweest van belangrijke wereldgebeurtenissen. Krantenkoppen in oktober 1999 waren onder meer: Columbine Highschool, 13 vermoord, 23 gewond; Noord-Korea: 250.000 mensen, 10 procent van de bevolking in drie jaar tijd gestorven door hongersnood; Afrika bezuiden de Sahara: elke dag sterven 5.000 mensen aan de gevolgen van AIDS; Zambia: levensverwachting verlaagd tot 37 jaar; Taipei, Taiwan: 1.400 doden, 3.500 gewonden door aardbeving; Kosovo: 20.000 doden door etnische zuiveringen. Op dit moment is de wereldbevolking meer dan zes miljard en neemt toe met 78 miljoen mensen per jaar. Verwacht wordt dat er rond 2100 na Christus 12 miljard mensen zullen zijn.  

	Komen deze koppen u bekend voor? Waar hebben we het over? Terrorisme? Hongersnood? Natuurrampen? Gezondheidsrisico's? De ineenstorting van menselijke regeringen? Geen enkel weldenkend mens kan er aan twijfelen dat deze wereld ernstig ziek is.

	In het evangelie van Johannes lezen we over een man met de naam Lazarus die ernstig ziek werd. Zijn ziekte bracht zijn zussen Maria en Martha ertoe om de Heer te roepen met de woorden: “Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde” (Joh.11:1-4).3

	Denk eens na over de betekenis van deze uitspraak tegen de achtergrond van de huidige toestand in de wereld. Deze belofte van God wordt nog belangrijker gezien de levensomstandigheden in de laatste dagen van de bedeling der genade. Ongeacht de enorme omvang van deze problemen en de ernst van de toestand in de wereld, houdt Gods woord de belofte in van verlossing van de wereld. Het evangelie van Johannes legt uit: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar… opdat de wereld door Hem behouden worde” (Joh.3:16-17).

	Dit is de onherroepelijke garantie dat deze wereld niet zal vergaan, maar door Gods kracht behouden zal worden. De urgentie hiervan zien we in de woorden van de apostel Paulus: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” (I Tim.2:1-4).

	Internationale problemen 

	In dit uiterst belangrijke gedeelte spoort de apostel mensen aan om die houding aan te nemen tegen de achtergrond van een gevaarlijke situatie. Als er ooit mensen zouden moeten bidden voor wereldleiders, dan is nu het geschikte moment. Als er ooit mensen waren die voor wereldleiders moesten bidden, dan is dit het geschikte moment. Het behoud van de mensheid op wereldschaal loopt nu groot gevaar. Oplossingen te vinden voor problemen die te maken hebben met het vermogen van naties om te zorgen voor een stabiele regering, adequate gezondheidszorg, voldoende voedselvoorraden en een vreedzame omgeving voor de bevolking zijn een uitdaging voor de mensen. Om deze problemen in het juiste perspectief te plaatsen, moeten we kijken naar wat ik zie als vijf grote internationale probleemgebieden.  

	
	1) Natuurrampen 



	De mensheid is de afgelopen decennia ten prooi gevallen aan uiteenlopende extreme weersomstandigheden: orkanen, tornado's, overstromingen, droogten en dergelijke. De apostel Paulus schreef: “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is” (Rom.8:22). Geen enkele natie op aarde is vandaag de dag bewezen immuun voor deze natuurrampen. Aardbevingen zijn verwoestend geweest in bijvoorbeeld Griekenland, Turkije of Taiwan. Veel delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, zijn getroffen door ongewone overstromingen en droogte, waardoor de voedselproductie een grote zorg is. Landen als Noord-Korea en Somalië kampen met grote voedseltekorten die alleen maar zullen verergeren als de wereldbevolking blijft toenemen.

	
	2) Morele verontreiniging 



	Een recente advertentiecampagne in een landelijke krant luidt: ‘Televisie brengt kinderen in een moreel riool.. Walg jij net zo als ik van de vuiligheid, vulgariteit, seks en geweld die de televisie onze huizen instuurt? Heb je genoeg van de erotische buitenechtelijke seks, smerige grappen, perversie, schuttingtaal, moorden, enz.?’ Het verband tussen moorden op scholen en video-arcadegames, die gewelddadige methoden bevatten, kan niet worden betwist. Onder het mom van “vrijheid van meningsuiting” worden jongeren en volwassenen nu het slachtoffer van verspreiders van vunzigheid op het internet. Als gevolg van deze slinkse middelen om het leven en denken van mensen te beïnvloeden, worden levens verwoest en wordt het gezin ondermijnd. De psalmist David zei: “De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet” (Ps.36:4-5).

	
	3) Sociale ineenstorting 



	Vandaag de dag zijn we getuige van de versplintering van de samenleving in anarchistische vormen van terrorisme, misdaad, drugshandel, het gebrek aan burgerzin en ongecontroleerde woede, het krankzinnige verlangen naar financieel succes. Dit alles holt de kwaliteit van leven voor iedereen geleidelijk uit. Mensen aanbidden andere goden en noemen dat “multiculturalisme”. We doen aan perversie en noemen het “alternatieve levensstijl”. We buiten de armen uit en noemen het “de loterij”. We doden onze ongeborenen door abortussen en noemen dat “keuze”. Sommige bedrijven en regeringen misbruiken hun macht en noemen dat “politieke handigheid”. Deze praktijken vormen de vernietiging van de structuur van de beschaafde samenleving. Immoraliteit en decadentie zijn slechts symptomen van een mensonterende levensstijl die het leven van mensen te gronde richt. Mensen denken dat ons doel vrijheid en geluk is, maar mensen zijn slaven geworden van hun eigen lusten.

	In de afgelopen weken is het Central Park in New York City het toneel geworden van seksuele aanrandingen van zo'n vijftig vrouwen. Op amateurvideo's die door aanklagers zijn onderzocht, is te zien hoe vrouwen betast, uitgekleed en gemolesteerd worden door een groep wrede jonge mannen. In Biratnagar, Nepal, worden duizenden Nepalese meisjes ontvoerd om te werken in bordelen in heel Azië, waar ze worden verkocht voor prostitutie. De handel in meisjes is de nationale schande van Nepal. 

	De toenemende uitholling van het gezinsleven is nu een nationale zorg geworden. Experts noemen het “Geplande Hyperactiviteit”. Sommige ouders eisen van hun kinderen dat ze aan allerlei sportprogramma's meedoen. Psychologen zeggen dat te veel verplichtingen buitenshuis iets kapot maken wat kinderen harder nodig hebben, namelijk tijd om contact te hebben met hun ouders, broers en zussen. Het volgende grote statussymbool zou wel eens het aantal keren kunnen zijn dat het gezin samenkomt om te eten en echt met elkaar te praten, en nog belangrijker, dat de Bijbel wordt gelezen en besproken. Helaas is Christus niet in hun leven.

	
	4) Versnippering van de samenleving 



	Tegenwoordig hebben we te maken met een toenemend aantal eenoudergezinnen, waardoor kinderen geen christelijke vader en moeder hebben om leiding te geven in hun onschuldige leven. “Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod, met een belofte - opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren” (Ef.6:1-4).

	Hoe moeten ouders en kinderen op dit gebod reageren als satanische invloeden erop gericht zijn om de gezinsstructuur te vernietigen? Instabiliteit binnen de gezinnen en het ontbreken van goed opgeleide en toegewijde leraren op scholen heeft geleid tot woede, haat en frustratie. Onder Gods heerschappij zal de gezinsstructuur worden hersteld, met God aan het hoofd die de ouders met elkaar verbindt en hun verbintenis heiligt. David zei: “God, Die de eenzamen zet in een huisgezin” (Ps.68:6, St.Vert.). Ieder kind dat het voorrecht heeft om in het Koninkrijk van God te leven, zal kunnen genieten van het leven in een gezinsomgeving die beïnvloed wordt door de Geest van God. Dit zal gedeeltelijk te danken zijn aan het werk van de profeet Elia, over wie geschreven is: “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Maleachi 4:6). Het genadige werk van God zal een geheel nieuwe en degelijke gezinsstructuur creëren.  

	
	5)   Geestelijke armoede 



	Het gezicht van een mens is de spiegel van zijn ziel en geest. Voor velen die tegenwoordig leven, heeft het leven geen echte betekenis meer. Dit geldt voor zowel arm als rijk. Er is weinig besef van het plan of het doel van God en bijna volledige onkunde van het grootste feit in het universum, namelijk dat God gesproken heeft. Het verslag dat we bezitten, het levende woord van God, de Bijbel, wordt door academici verguisd als armzalige literatuur en slechte geschiedenis en wordt daarom genegeerd en niet gelezen door de overgrote meerderheid, zelfs onder gelovige christenen. Het grootste falen van de mensheid vandaag de dag is het verwerven van een oprechte kennis van God door middel van Zijn geschreven Woord door regelmatig te lezen en te studeren. Dit heeft geleid tot een gebrek aan begrip voor de geestelijke dingen en, in het bijzonder, de boodschap van het Koninkrijk van God.

	In plaats van hun God persoonlijk te willen leren kennen, zijn de mensen verbeten betrokken bij het menselijke instituut dat “de kerk” wordt genoemd. In plaats van onderwezen te worden in het Woord, nemen ze deel aan duizend en één sociale programma's. In plaats van “op [te wassen] in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus” (II Petr.3:18), zijn ze ten prooi gevallen aan “allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt” (Ef.4:14). Een professor schreef: “Christenen moeten actief zijn in een kerk waarvan de leiders verantwoording moeten afleggen aan een kerkgenootschap of een andere organisatie”. Dat is de menselijke vermaning die dit Bijbelse voorschrift negeert: “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk” (Col.2:8-9).

	Hoop voor de mensheid 

	Welke hoop is er nog voor de mensheid, gelet op de enorme omvang van deze universele problemen? Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de hedendaagse mensheid van mening is dat deze wereld afstevent op een wereldomvattende ramp, getypeerd door een mythische strijd tussen Christus en de antichrist, die Armageddon wordt genoemd. Een groot aantal misleide evangelisten beweert dat honderden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen zullen sterven in deze wereldbrand.

	In het nummer van Newsweek Magazine van 1 november 1999 staat: “Of fundamentalisten en andere profetische christenen in de eindtijd zullen lijden, blijft voor hen een twistpunt. Ze hebben een ontsnappingsclausule ingebouwd in het eindtijdscenario; deze wordt de opname genoemd.” Deze populaire en wijdverspreide mythe wordt verkondigd in een aantal boeken geschreven door mannen als Hal Lindsey en Dr. John Walvoord. Waar deze populaire auteurs niet op ingaan is de Bijbelse leer van Gods tussenkomst. Het lijkt erop dat er opname-gelovigen zijn die beweren dat op het moment van de opname van de gemeente er auto’s zonder bestuurders zullen zijn, vliegtuigen zonder piloten en dat kinderen hun ouders kunnen verliezen als die tot de geheime uitverkorenen behoren. Deze afschuwelijke leer staat in schril contrast met de dispensationalisten die, net als ik, verkondigen dat Gods volgende stap een vijfhonderd jaar durende periode van goddelijk bestuur is die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Deze gebeurtenis zal resulteren in “Aionische Tijden”, waarin God in een stortvloed van fysieke, materiële en geestelijke zegeningen zal uitstromen naar de mensheid en de volken, vóórdat het millennium aanbreekt. Vandaar dat het ook wel het pre-duizendjarige Koninkrijk van God wordt genoemd.

	Terwijl het scenario van de opname-gelovigen de ondergang voor de mensheid voorspelt, verkondigen de futuristen4 een boodschap van hoop en bevrijding van de huidige slavernij van zonde en dood. In dit scenario zal God in elke denkbare behoefte van de mensheid voorzien. Kijk eens naar Psalm 46:8-10, die zegt: “Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting (verbazingwekkende dingen) op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde” (Ps.46:9-11). Dat is Gods onvoorwaardelijke belofte, die een onmiddellijk eind zal maken aan alle productie en toepassing van wapens, inclusief die van massavernietiging. Zo'n volledige vernietiging van alle wapens zal ertoe leiden dat de volken in vrede zullen leven. Mensen worden aangespoord om de meest verbazingwekkende dingen op aarde te aanschouwen die mensen ooit hebben meegemaakt. De psalmist David voegt er in een latere psalm aan toe: “Zegt tot God: Hoe geducht (ontzagwekkend) zijn uw werken; vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden U veinzend hulde. De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. Sela. Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht (ontzagwekkend) in zijn doen jegens de mensenkinderen” Denk eens na over de gevolgen die dit zal hebben op de toekomst van de mensheid. 

	We zouden ook Psalm 72:4-8 moeten overdenken, waarin staat: “Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks, Hij redde de armen, maar verbrijzele de verdrukker. Men vreze u, zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht. Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. In zijn dagen bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is. Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.” De schrijver zegt verder in vers 17: “Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.”  

	Deze ongelooflijk wonderbaarlijke omstandigheden zullen op aarde heersen zodra God de heerschappij overneemt. De gevolgen van de letterlijke vervulling van deze beloften zal het leven op de planeet Aarde volledig veranderen voor het welzijn van de mensheid. Een andere profetische Psalm verklaart: “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel. Ook zal de HERE het goede geven, en ons land zal zijn gewas voortbrengen” (Psalm 85:11-13). De realisatie van deze heerlijke waarheid zal een einde maken aan eeuwen van leugens en perversie die de mensen hebben misleid sinds Satan voor het eerst de vrouw in de hof van Eden verleidde.

	De ondergang van alle werkers der ongerechtigheid wordt beschreven in een andere Psalm: “wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien - zij zullen voor immer verdelgd worden. Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor eeuwig. Want zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners” (Ps.92:8-10). Het woord “immer” in vers 8 is het Hebreeuwse woord ‎ʿad̲ dat “continuïteit” of “oneindigheid” betekent. Ook belangrijk is dat het woord “verdelgd” het Hebreeuwse woord šämad is, dat ook voorkomt in Psalm 37:38, waar ons wordt gezegd dat “de overtreders worden tezamen verdelgd”.

	In dit kritieke oordeel zal ieder mens die door God als een overtreder of onrechtvaardige wordt beschouwd onmiddellijk worden vernietigd. God zal de continuïteit of het voortbestaan van dit soort mensen in het Koninkrijk niet tolereren. Deze waarheid is in strijd met de leerstelling van “universele verzoening”, die sommige mensen hardnekkig blijven volgen. In het proces van de vernietiging van sommige opstandige mensen verliest God niets. Die mensen keren gewoon terug tot het stof waaruit ze gemaakt zijn.

	Het gevolg van Gods verdelging van sommige mensen die tegen Zijn rechtvaardige orde zijn, zal een orde op aarde zijn waarin de stroom van ongerechtigheid zal ophouden. Hiertegenover staat wat de Psalmist zegt: “De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon” (Ps.92:13). Niet langer zal God de omstandigheden van de huidige laatste dagen van de Dag des Mensen toestaan, waarvan wordt gezegd: “slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid” (II Tim.3:13). Salomo schilderde in zijn tijd een grimmig tafereel dat kenmerkend is voor de Dag des Mensen, toen hij zei: “Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster (parakleet); maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht - en zij hadden geen trooster” (Pred.4:1). Wat we hier lezen is een treffend beeld van het intense lijden van de Joden in de nazi-holocaust of, in recentere situaties, de tragische benarde toestand van de bevolking van Kosovo, die door de Serviërs aan etnische zuivering werd onderworpen, of de gruwel van honderden burgers, waaronder nonnen en priesters, die in Oost-Timor werden afgeslacht omdat ze onafhankelijkheid van Indonesië nastreefden.

	Op welke wijze zal God reageren op deze verschrikkelijke toestand? De Schrift geeft Gods oplossing door te zeggen: “Want niet voorgoed blijft de arme vergeten, niet voor immer gaat de hoop der ootmoedigen teloor” (Psalm 9:19). Hier komt opnieuw het Hebreeuwse woord ʿad̲ voor, wat betekent dat deze omstandigheden niet zullen voortduren onder goddelijk bestuur. De tekst gaat verder met: “Sta op, HERE, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, HERE, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn. Sela” (Ps.9:20-21). Als God aan het werk is, zal het resultaat zijn dat de volken positief zullen worden overweldigd en dat is wat de mensheid tegemoet kan zien en niet de moedwillige vernietiging van Armageddon.

	De lezer zou eens moeten stilstaan bij Psalm 10:15-16, waar staat: “Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt. De HERE is Koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn land.” Denk aan de impact die dit werk van God zal hebben op de beschaving van de aarde. Dit geeft duidelijk het einde van de Dag der Mensen aan. Het feit dat “De HERE is Koning, eeuwig en altoos” vertelt ons dat Hij zal regeren in de Aionische Tijden en daarna. De zinsnede dat “de volken zijn vergaan uit zijn land” vertelt ons dat alle volken die op dit moment het door God aan Abraham, Isaak en Jakob beloofde land bezetten, zullen worden verwijderd.

	Gods tussenkomst 

	Gods tussenkomst zal komen in een uur van diepste nood. Ik geef grif toe dat ik niet in staat ben om alle kritieke noden van de mensheid in te schatten. Maar om te beweren, zoals zoveel zogenaamde dispensationalisten geloven, dat de oplossing voor dit wereldomvattende dilemma de opname van de gemeente is, gevolgd door de slag bij Armageddon, is een valse en misleidende leer. Tragisch genoeg zien we een wildgroei van boeken die door onheilsprofeten geschreven zijn over dat eindtijdscenario. Sla geen acht op “deze kooplieden (…) de machthebbers der aarde, want door (…) toverij werden alle volken verleid” (Openb.18:23). 

	Gods antwoord op de overweldigende noden van de mensheid van tegenwoordig staat in Jesaja 59:19 (St.Vert.): “Dan zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten.” Wanneer de vijand als een vloed zal binnenstromen, zal de Geest van de Heer een banier tegen hem opheffen. In een tijd waarin de vloed van terrorisme, geweld, ziekte en dood op het punt staat de overhand te krijgen, zal God handelen en vrede, gezondheid en gerechtigheid tot de hele mensheid spreken. De psalmist David zegt: “Stromen verheffen, o HERE, stromen verheffen hun stem, stromen verheffen hun bruisen; boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is de HERE geweldig in den hoge” (Ps.93:3-4). Dit is een figuurlijk beeld van de vloed van slechte mensen in de wereld van nu. Volken zijn in opstand en de mensheid is niet in staat om blijvende oplossingen te vinden voor deze wirwar van enorme onrust.

	In een lied over grote bevrijding zegt de psalmist David: “Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand (een symbool van Zijn grote vaardigheid) en zijn heilige arm (een symbool van Zijn enorme kracht) gaf Hem zege; de HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken; Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls; alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God” (Psalm 98:1-3). Ja, zelfs de volken in de meest afgelegen plaatsen op aarde zullen de verlossing van onze Heer Jezus Christus zien, en ze zullen allemaal weten wie Hij is en wat Hij is in de ogen van God. Geen oprecht en godvrezend mens die de Psalmen 96-98 leest, kan daarin iets anders dan een heerlijke toekomst voor de mensheid en deze geweldige planeet Aarde ontdekken. Daarom stellen we vast dat de aarde, en niet de hemel, duidelijk het toekomstige thuis en de bestemming van de mensheid is.

	Zodra God openlijk de heerschappij op zich neemt, zullen de mensen “van de heerlijkheid van uw koningschap (…) en van uw mogendheid gewagen, om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten. De HERE schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze” (Ps.145:11-15). Moge God in Zijn genade deze dag verhaasten en de meest gecompliceerde problemen van deze wereld overweldigen. “… verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” (Tit.2:13).

	 


Gebeurtenissen die het Koninkrijk van Gods tussenkomst inluiden zoals beschreven in de Schriften

	
		De Zoon vraagt om de volken, Zijn erfdeel, Ps.2:8; 82:8; 

		God staat op (komt in actie), Ps.9:20-21; Jes.3:13; 

		God stort zijn Geest uit over alle vlees. Joël 2:28; 

		De Heilige Geest verlicht de levenden, Joh.16:7-10; 

		God neemt de heerschappij over de aarde over, Psalm 22:28-29; 

		Alle levenden zullen veranderd worden, I Cor.15:51-52; Ps.67:2; 

		Veranderingen in de natuur, Jes.41:19, Ps.67:6; Jes.55:13; 

		De heerlijkheid van de Heer wordt geopenbaard, Jes.40:5; Hab. 2:14; 

		Gods arm (Zijn macht) ontbloot, Jes.52:10; Ps. 98:1; 

		Een banier geheven tegen de vijand, Jes.59:19; 

		Christus is ontsluierd, I Cor.1:7; Jes.25:7-8; 

		Christus wordt voorgeleid, Hij wordt geopenbaard, I Thess.4:14, Col.3:4; 

		God in Christus oordeelt de levenden en de doden, II Tim.4:1; 

		Hij brengt het oordeel naar de overwinning, Matt.12:18-21; 

		God spreekt, de aarde past zich aan, oorlogen houden op, Ps.46:7,10; 

		De kracht van boze en goddeloze mensen wordt gebroken, Psalm 10:15; 

		God sluit de mond van alle onrecht, Ps.107:42; 

		Gods pijl der waarheid verwondt de werkers der ongerechtigheid, Psalm 64:8; 

		Kwaaddoeners worden uitgeroeid, Psalm 37:9-10; 

		Zijn oordelen (orde) zijn op de gehele aarde, Ps.105:7; Jes.26:9; 

		De wereld staat onwrikbaar vast, Ps.96:10; 

		De Opstanding begint, Johannes 6:39-40; 

		God heft Zijn hand op voor Israël, Jes. 11:11; 1:25; Ezech.20:33-38; 

		Heel Israël (levend en dood) wordt hersteld, Ezech.37:12- 14; 

		Hij brengt Zijn heerlijkheid onder de volken, Ezech.39:21-22, 27-29; 

		Hij is Koning over heel de aarde, Zach.14:9, Ps.97:1; 103:19.



	 

	“Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede… op de aarde” 

	 

	
Aantekeningen

		[←1]
	 Zie voor deze schema’s op https://lachairoi.org/sbspecials.php?PageNO=WoT%20Speciale%20studies de kolom: Bijlage.




	[←2]
	 Nederlandse vertaling: Mattheüs 24 En de voleinding van de aioon (MSS04) op https://lachairoi.org/ 




	[←3]
	 Citaten zijn, tenzij anders vermeld, uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1951.




	[←4]
	 Voor deze term zie: de Beknopte toelichting van de vertaler in Speciale studies 1, GODS PLAN VOOR DE MENSHEID.
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