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71. De heerlijke toekomst van de aarde

	Als we nadenken over de Bijbelse leer over de toekomst van de aarde, moeten we ons daarin niet beperken tot alleen de planeet. In onze overdenkingen moeten we er ook de wereld en de mensheid die in de wereld en op de aarde leeft in betrekken. Deze drie zijn zodanig met elkaar verweven, dat we ze, hoewel ze duidelijk onderscheiden moeten worden, bij elkaar moeten houden als we spreken over de toekomst van één van deze drie. Dit principe zien we duidelijk terug in de machtige uitspraak in Psalm 24:1: ‘Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.’

	We moeten beseffen dat de aarde de planeet is, de wereld is de orde, het systeem, de ecologie, of het milieu daarop en de mensheid is er de bewoner van aan wie de aarde is gegeven (Ps. 115:16) en voor wie de wereld is gemaakt. Er kan geen sprake zijn van de wereld zonder de planeet en de wereld is essentieel voor het welbevinden van de mens. De vernietiging van de aarde of van de wereld zou het einde van de mensheid betekenen. Daarom maken velen zich, terecht, zo druk over de verontreiniging van het milieu waarin we leven.

	Tegenwoordig bestaat er onder de mensen grote bezorgdheid over de toekomst van de aarde, de wereld en de mensheid. Er worden voorspellingen gedaan dat de aarde mettertijd een dode planeet zal worden, dat de wereld door de mens zelf vernietigd zal worden, terwijl anderen ervan uitgaan dat de wereld door God zal worden vernietigd. Maar dat zal nooit gebeuren, want we kunnen met zekerheid beweren dat God Zich over de aarde, de wereld en de mensheid heeft uitgelaten: hun toekomst zal heerlijk zijn.

	Deze waarheid kan samengevat worden in het feit dat over deze planeet is gezegd dat hij de toekomstige locatie zal zijn van ‘de heilige stad, een nieuw Jeruzalem’, de plaats van Gods toekomstige tabernakel (het centrum van Zijn activiteit) en de plaats waar Hij bij de mensen zal wonen (Openb. 21:2,3). Er zal een dag aanbreken waarop de mensen niet langer zullen zeggen: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’, omdat het centrum van al Gods activiteiten op de aarde zal zijn en deze zal de middelaars-planeet van het hele universum worden. Dit ligt echter nog in de verre toekomst, in de periode die genoemd wordt ‘de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde’, waarbij het belangrijkste dat vernieuwd wordt, voor zover het de mensen aangaat, de aarde is.

	De uiteindelijke toestand, ‘de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde’, is iets dat zo moeilijk te bevatten is, dat het niet voor ons beschreven kan worden en God heeft dan ook geen poging gedaan om dat te doen. Er zijn geen woorden voor die aansluiten bij onze huidige ervaringen om dat weer te geven. We weten dat het werkelijkheid zal worden en dat het heerlijk zal zijn en daarin rust ons geloof. Voordat die toestand bereikt wordt, zullen er echter twee heerlijke perioden voor deze aarde aan voorafgaan, de eerste onder de heerschappij van God en vervolgens onder de duizend jaar persoonlijke aanwezigheid van Christus. De trieste en buitengewoon grote fout onder de studenten van de Bijbel in de afgelopen 175 jaar is geweest om het koninkrijk van God dat aan de wederkomst voorafgaat volledig te elimineren, waardoor men als de eerstvolgende toestand de verder gevorderde ontwikkeling ziet die geldt tijdens Zijn persoonlijke aanwezigheid. Daarmee hebben ze een heerlijk deel van de toekomst van de aarde geëlimineerd en alles wat daarmee te maken heeft toegedicht aan het millennium.

	In de theologie die voortgekomen is uit de Reformatie was er geen plaats voor een toekomst voor deze planeet en voor de wereld. Maarten Luther stond absoluut afwijzend tegenover dit onderdeel van de eschatologie en hij weigerde hardnekkig aandacht te besteden aan de Bijbelse boodschap over de toekomstige gebeurtenissen. De Protestantse beweging kreeg daardoor een nalatenschap van onsamenhangende Roomse tradities over de toekomst van de aarde, die slechts zeer ten dele waren bijgesteld. Johannes Calvijn, die al de verspreid voorkomende stukjes visie uit de tijd van de Reformatie bijeen gebracht heeft in één werk, heeft geen poging gedaan om de grote eschatologische problemen van de Schriften te bevatten. De hervormers deden dus weinig anders dan de toekomst te generaliseren en hebben de Protestantse wereld opgescheept met een bijna kinderachtige opvatting over de toekomende dingen.

	In de Reformatorische theologie hebben de aarde, de wereld, de volken en Israël eenvoudigweg geen toekomst. Al de Bijbelse beloften die aan hen gedaan zijn, worden zonder waarde geacht en van de meeste wordt verondersteld dat het gaat om ‘de kerk’ in de hemel. Wat de toekomst betreft, gaat deze theologie ervan uit dat er een grote oordeelsdag zal komen. Dat wordt gelijkgesteld met en gezien als vervulling van de tweede komst van Christus. Bij die gelegenheid worden alle mensen, uit heden en verleden, stuk voor stuk bij elkaar gebracht en verdeeld in twee grote groepen, te weten de rechtvaardigen en de bozen. De rechtvaardigen ontvangen dan een permanente plaats in de hemel en de bozen zullen dan worden gestuurd, of teruggestuurd, naar een plaats die hel genoemd wordt, waar zij eeuwig zullen worden gepijnigd. Vervolgens zal de aarde en alles wat daarmee samenhangt worden vernietigd.

	De vertalers van de King James Version waren starre aanhangers van de Reformatorische theologie. Dat verklaart waarom een eenvoudige Griekse uitdrukking als sunteleias tou aionos (de completering van de aioon) vertaald is met ‘het einde van de wereld’ (Matt. 24:3). Zij vertaalden hun primitieve opvatting over de toekomst van de wereld in het Woord van God en tengevolge daarvan lijden thans veel lezers van deze vertaling onder deze verdraaiing van de Bijbelse waarheid.

	Zelfs de oppervlakkige lezer van de Bijbel zou in staat moeten zijn het conflict en de tegenstrijdigheid te zien tussen ‘het einde van de wereld’ en de woorden van Jezus Christus: ‘God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17) en ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Joh. 12:47). Bovendien hebben we de geïnspireerde woorden van Johannes: ‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).

	Met het oog op deze uitspraken kunnen we op grond van het gezag van Gods Woord verklaren dat deze wereld gered kan worden en dat zij gered, verlost en bevrijd zal worden van alles wat haar kwelt. De wereld zal ook worden vastgezet, zodat zij niet zal wankelen (Ps. 96:10). En ondanks de massa’s onheilsprofeten in onze tijd, zowel wereldlijke als geestelijke, die gewapend met wetenschappelijke opvattingen en economische schema’s haar spoedige ondergang verkondigen, zal deze wereld niet aan haar einde komen, noch door mensenhanden, noch door de hand van God. Zij zal worden gered en bevrijd door Hem Die ‘de Heiland der wereld’ (Joh. 4:42) is, namelijk de Here, Christus Jezus.

	Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat de boodschap van de Bijbel niet is dat de verlossing van deze planeet uit ‘de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid’ (Rom. 8:21,22) en de redding van de wereld pas kunnen komen nadat God de wereld en haar inwoners aan stukken heeft gescheurd door een wederzijds vernietigende oorlogsvoering, nucleaire verschrikkingen en een veronderstelde herleving van het Romeinse Rijk, bestaande uit tien staten. Dat wordt allemaal op dramatische wijze naar voren gebracht door Hal Lindsey en zijn sensationele spookschrijver Carol Carlson in hun boek De planeet die aarde heette. Het wordt in grote aantallen verkocht ten gevolge van de tegenwoordige bezorgdheid van de mens. Nu besloten is er een film van te maken, zal de bewering dat de Bijbel over bepaalde tekenen spreekt die in onze tijd worden waargenomen, steeds meer de populaire hersenschim worden van de massa die niet onderlegd is in de Bijbel. 

	Sta mij, als ijverig student van de Bijbel gedurende 57 jaar, toe te zeggen dat Gods Boek geen enkel teken noemt dat een aanwijzing zou zijn voor de aanstaande oordeelsdag voor de mensen, de ondergang van de wereld, of de vernietiging van de mensheid. Bovendien is wat verkondigd wordt als ‘het meest belangrijke teken van alle’ – de Jood die terugkeert naar zijn land – een gebeurtenis die geen enkel belang heeft voor de tegenwoordige tijd. In elke profetie over de terugkeer en het herstel van Israël, is, zonder enige uitzondering, die terugkeer een wonder dat door God alleen wordt verricht en dat een onmiddellijke ongeëvenaarde zegening voor Israël, de wereld en de mensheid tot gevolg heeft (zie Ezech. 11:16-21; 20:33-44; 28:25,26; 34:11-31 en 37:19-28 voor een aantal voorbeelden van echte profetieën over het herstel van Israël en de gevolgen daarvan). De huidige terugkeer van enkele Joden naar Palestina is niet de vervulling van enige profetie in het Woord van God. Als iemand daar anders over denkt, laat hij dan aangeven welke profetie dat dan wel mag zijn.

	De aarde heeft een heerlijke toekomst en de heerlijkheid ervan zou al voor het einde van deze dag kunnen aanvangen. De verlossing van de wereld zou binnen een uur al werkelijkheid kunnen worden. Er is niets meer dat God zou moeten doen, behalve het aankondigen. Er is geen enkele profetie meer die nog vervuld moet worden en ook geen belofte in de Schrift die nog moet worden vervuld voorafgaand aan Gods aanvaarding van de heerschappij. Elke profetie of belofte in de Schrift die nog niet is vervuld, zal zijn uiteindelijke en volledige vervulling krijgen óf (1) in het koninkrijk van God, óf (2) tijdens de grote beproeving, óf (3) gedurende de duizendjarige parousia van Jezus Christus, óf (4) in de korte tijd, óf (5) ten tijde van de nieuwe hemel en nieuwe aarde (zie Seed & Bread, nr. 23).

	De geprofeteerde heerlijke toekomst van de aarde zal zich manifesteren (1) onder Gods heerschappij, (2) tijdens de persoonlijke aanwezigheid van Christus, (3) in de nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Aangezien de eerstkomende toestand die onder de heerschappij van God is, zullen we kort stilstaan bij aarde nadat Jezus Christus Zijn grote macht aanvaardt om over de aarde en alle mensen daarop te heersen.

	Als God vandaag de heerschappij over de volken zou aanvaarden, zou morgen zijn woordvoerder (die Hij zal aanstellen) onder de volken afkondigen dat Yahweh Koning is geworden, dat Hij de wereld aangepast heeft, dat deze niet meer kan wankelen of veranderen en dat Hij in gerechtigheid de volken zal richten. Dat is de boodschap van Psalm 96:10.

	Als de Heer de volken richt en de mensen verlicht, zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal meer tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is de boodschap van Jesaja 2:4.

	Onder de heerschappij van God zullen grote en weldadige veranderingen plaatsvinden in de aarde om tegemoet te komen aan de behoeften en de ontwikkeling van de mensen. De Heer zal op heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen in het midden van valleien. Hij zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Er zullen grote arealen bouwland aan de oppervlakte van de aarde worden toegevoegd als de Heer dingen doet als ‘de zeeboezem van Egypte met de ban slaan.’ Jesaja 41:18 en 11:15 getuigen daarvan.

	Als God regeert, zal de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dat is het gevolg van de heerlijkheid des HEREN die zich zal openbaren. Al het levende zal dit zien in dezelfde mate en op hetzelfde moment. Het gevolg hiervan is dat niemand kwaad zal doen of vernielen gedurende de hele regering van God. Dat wordt ons geleerd in Jesaja 11:9 en 40:5.

	In die tijd zullen er grote hoeveelheden mensen op aarde zijn die de dood hebben ervaren, die in de toestand van de dood zijn geweest en die daar door de opstanding uit zijn gekomen. Van hen zal ieder zijn als een pagina of een hoofdstuk in een encyclopedie die gebruikt kan worden voor ons onderricht over elk deel van de geschiedenis waar zij in hebben geleefd. Oude vriendschappen zullen worden vernieuwd en gemeenschappen die verbroken zijn door de dood kunnen worden hersteld. Talloze schrijvers hebben hierover gesproken (zie Job 14:14,15; Ezech. 37:5,6; Dan. 12:2; Luc. 11:31,32; 20:37; Joh. 11:25).

	Waarlijk, ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben’ (I Cor. 2:9). Het werk van Gods Geest is nodig om iemand deze heerlijke toekomst van de aarde naar waarde te laten schatten.

	


72. De redding der wereld


	‘Dit is mijns Vaders wereld,’ zei de dichter en zijn woorden stemmen volledig overeen met die van de Psalmist, toen hij verklaarde dat God zei: ‘Mij behoort de wereld en haar volheid’ (Ps. 50:12). Hij is er de Grondlegger van, Hij is de Maker en Hij heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn enige Zoon daarop gezet heeft, waardoor iedereen in de wereld die in Hem gelooft de mogelijkheid heeft om niet verloren te gaan, maar eeuwig leven te hebben (Joh. 3:16; 3:15). In deze waarheden kunnen we rusten en we kunnen met stelligheid verkondigen dat Hij het nooit zal toestaan dat deze wereld uit Zijn hand zal vallen. Er zal geen einde aan komen en ook zal de wereld nooit vernietigd worden.

	In een eerdere studie (Seed & Bread, nr. 71) is uiteengezet dat de wereld een ordening, orde, systeem, ecologie of milieu is op de aarde. Het gaat in feite om de optelsom van alles wat nodig is voor een geordende en voor de mens passende leefomgeving. Alles wat essentieel is voor het welzijn van de mens is daarbij inbegrepen.

	Aangezien het woord kosmos in beginsel orde, systeem, of ordening betekent, is het mogelijk om het voor andere systemen, grotere en kleinere, te gebruiken. We weten uit de Bijbel dat de mens vele werelden heeft gecreëerd, waarvan wij in deze tijd gebruik moeten maken en waarin we gedwongen zijn te leven (I Cor. 7:31), hoewel wij sommige daarvan moeten haten en vermijden. In deze studie houden we ons daarmee evenwel niet bezig, omdat we nu als onze taak zien om na te denken over de redding van de wereld die God heeft geschapen en die Hij liefheeft.

	In de theologieën van het Christendom is er geen plaats voor de redding van de wereld. Zelfs gelovige mensen kunnen niet verder kijken dan de verlossing van individuen. Sommigen kunnen nog de redding van Israël zien, waarover Paulus zo nadrukkelijk heeft gesproken in Romeinen 11:26, maar zelfs dit wordt vaak beperkt tot de verlossing van een gering aantal Israëlieten, een overblijfsel dat later als natie zal worden gevestigd. Daarmee ontkennen zij wat zij beamen en geloven zij niet echt dat ‘aldus gans Israël behouden zal worden.’

	We moeten er goed acht op slaan dat Paulus hier niet spreekt over ‘alle Israëlieten’ aangezien het een feit is dat de verlossing van Israël tot stand zal komen door de volledige eliminatie van sommige Israëlieten. Ezechiël spreekt zich hierover uit als hij het heeft over het samenbrengen en verlossen van Israël: 

	‘Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben’ (Ezech. 20:38).

	Laat niemand uit wat we hiervoor hebben gezegd afleiden of suggereren dat ik geloof in één of andere toekomstige universele verlossing van elke Israëliet die afstammeling van Jacob is. Ik ben er zeker van dat het herstelde Israël een veel betere natie zal zijn wanneer mensen als Achab (I Kon. 16:33) en Judas Iskariot voor altijd uit dit volk zullen zijn verwijderd. En het zou een veel betere natie zijn wanneer mensen als Abraham, Izaäk en Jacob er weer deel van zullen uitmaken (Matt. 8:11).

	De redding van de wereld mag dan wel geen plaats hebben gekregen in de theologie van het christendom, het heeft een vooraanstaande plaats in het Woord van God. Een van de meer belangrijke uitspraken over dit onderwerp vinden we in het Evangelie van Johannes: ‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17). Deze heerlijke belofte is afgezwakt in de Scofield Reference Bible door een kanttekening, waarin staat dat kosmos hier gelijk is aan ‘mensheid’, een kanttekening die wijselijk is weggelaten door de samenstellers van de New Scofield Reference Bible. Later heeft onze Heer verklaard: ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Joh. 12:47). En alsof de apostel Johannes deze grote waarheid nogmaals wilde samenvatten in één uitspraak, zei hij: ‘En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden (apostellō – aangesteld) heeft als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).

	De teksten die in de voorgaande alinea zijn aangehaald, zijn eenvoudige en duidelijke uitspraken over de waarheid en men behoort ze niet te ontkrachten door verkeerde interpretaties. Ze zijn feitelijk zo direct dat bepaalde vijanden van Christus ze tegenwoordig gebruiken in hun beweringen dat zowel Jezus als Johannes misleiders waren die, als men ze navolgt, mensen op een dwaalspoor brengen door hun valse beloften. Zij wijzen op de wereld, negentien eeuwen nadat deze uitspraken zijn gedaan, waarin niets erop wijst dat er redding is, of dat verlossing aan de gang is van de banden van de zonde, verderf en vervuiling die dag na dag de wereld meer in zijn greep houden. Deze mensen die Christus afwijzen, weten natuurlijk niets van de tussenbedeling van de genade Gods, een periode waarin God in de langdurige geschiedenis van Zijn omgang met de mensheid een alinea schrijft over de genade die in Zijn karakter besloten ligt. Dat verslag is een kostbaar onderpand dat God in deze wereld geeft, waarna Hij Zijn machtige reddingswerk zal doen. 

	De spotter zal zeggen: ‘Met de wereld is niets aan de hand; het zijn de mensen.’ Maar dat klopt niet. Er is iets mis met de wereld, ja, er is iets ernstig verkeerd met het systeem, of de ordening waarin iedereen is geboren en waarin een ieder van ons moet leven. Kwaadaardigheid is in alle delen van het milieu, het thuis van de mensheid, naar binnen geslopen. 

	De wereld van tegenwoordig is hopeloos ziek – zo ernstig ziek dat velen zich afvragen of er nog wel genezing mogelijk is. De smerige uitslag die we in alle landen zien, is alleen nog maar het topje van de ijsberg. ‘De duistere plaatsen des lands zijn vol holen van geweld’ (Ps. 74:20). De mens doet wat hij kan om deze etterende plekken te verzachten en bij tijd en wijle wordt een klein succesje geboekt, maar al snel komt het weer tot een nog kwaadaardiger uitbraak op dezelfde of op een andere plaats. Zo is de wereld die God heeft gemaakt als passende woning voor de mensheid steeds ongastvrijer geworden voor hen die daarin leven. Er grijpt een kwaadaardige ziekte om zich heen in de wereld, waarvan de wereld verlost moet worden.

	Zoals eerder opgemerkt, weet de gemiddelde Christen in onze tijd niets van de redding van de wereld. Die maakt geen deel uit van zijn denken en ook niet van zijn hoop. En aangezien voor velen niets de waarheid is behalve wat zij al weten en geloven, zijn ze snel geneigd alle Bijbelse uitspraken over de redding van de wereld te ontkennen en te verwerpen. Het kan niet schelen hoeveel Bijbelse bewijzen er worden aangevoerd om deze grote waarheid te ondersteunen, zij weigeren halsstarrig deze kennis in hun geloof te betrekken.

	Het is onder alle studenten welbekend en door alle lexicons bevestigd, dat het Griekse woord kosmos te maken heeft met orde, organisatie en systeem. Uit het gebruik ervan in het Nieuwe Testament blijkt dat het woord in zijn meest verheven betekenis een orde, organisatie en systeem is die bestaat omdat het zo is vastgesteld door een Meesterbrein, een Weergaloze Organisator, een Opperarchitect. Dit wordt in Romeinen 1:20 de ‘scheppingsorde’ genoemd (van het Griekse apo ktiseōs kosmou) en dat is de wereld waarover ik het heb, wanneer ik de redding van de wereld verkondig.

	We weten uit de Bijbel dat God aan de mens een ideaal systeem of leefomgeving heeft gegeven, nog voordat hij geschapen werd. ‘En God zag dat het goed was,’ is de viervoudig herhaalde uitspraak die God deed voordat Hij het eerste lid van het menselijk ras schiep. Van de mens werd verwacht dat hij van de wereld die God voor hem gemaakt had, gebruik zou gaan maken en ervan zou genieten. Er ging echter een aantal dingen mis en het ging in steeds hoger tempo de verkeerde kant op, vooral omdat de mens zelf daarvoor koos. 

	De meest onthullende uitspraak over wat er gebeurd was met Gods wereld vinden we in Romeinen 5:12: ‘Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.’ Hieruit volgt dat, als we God geloven, door één mens (Adam) het principe van de zonde (enkelvoud) de wereld is binnengekomen en vervolgens de bron van alle daden die geclassificeerd worden als zonden (meervoud) werd en nog steeds is. Zonde is de wortel en zonden zijn de vruchten. Moord, bijvoorbeeld, is niet zonde; het is één van de zonden waarvan de bron de zonde is, die door Adam gekomen is. Ik doe deze bewering op het gevaar af dat ik verkeerd wordt geciteerd en begrepen.

	De realiteit van de zonde in de wereld is een feit dat onder ogen moet worden gezien en waarmee rekening moet worden gehouden. Zonde is de oorspronkelijke beweging die vele bewegingen (namelijk zonden) tot gevolg heeft gehad. Toen de zonde in de wereld kwam, werd de deur tot de dood opengezet; en nu wordt de zonde doorgegeven door de dood. We zijn niet als zondaren geboren, maar we worden wel stervend geboren, omdat de dood in elk lid van het Adamitisch geslacht werkzaam is en alle ziekten, kwalen en zwakheden voortbrengt die onder mensen in onze tijd bestaan.

	Als de wereld gered wordt, als zij zal worden verlost, bevrijd en veilig gemaakt als een passende leefomgeving voor de mensheid, zal de zonde als principe eruit verwijderd moeten worden. Dat is evenwel zonder twijfel onderdeel van Gods grote verlossingsplan, zoals Johannes de Doper zo moedig heeft aangekondigd: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29).

	We moeten in deze tekst het woord ‘wereld’ niet uithollen door er mensheid of enkelen uit de mensheid die Christus aannemen van te maken, maar ook moeten we het niet opvatten als ‘alle leden van het menselijk geslacht.’ Dit gedeelte heeft niets van doen met de zonden van de mens en het moet niet gelijkgesteld worden aan Romeinen 5:8 of I Corinthe 15:3 – gedeelten die gaan over uw zonden en mijn zonden.

	Jezus Christus heeft in Zijn dood alles gedaan wat nodig was om het principe van de zonde van de wereld te verwijderen. Een mens, Adam, heeft alles gedaan wat nodig was om zonde en dood in de wereld te brengen; en een andere mens, de God-mens Christus Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om het er weer uit te krijgen. Deze verwijdering is al lange tijd uitgesteld, maar het zal absoluut zeker gebeuren. Als het ogenblik in Gods agenda aanbreekt om de zonde te verwijderen, zal het gedaan worden; en dat zal tevens de verwijdering betekenen van de Adamitische dood en al de ziekten die daaruit voortkomen.

	De verwijdering van de principes die met zonde en dood samenhangen uit de wereld, betekent niet dat niemand ooit opnieuw zal zondigen of dat niemand ooit zal sterven. Maar het betekent wel dat het nooit meer kan gebeuren dat een mens de ‘stamvader’ zal zijn door wiens daad het principe van de zonde weer in de wereld gebracht zal worden, of dat de dood of sterfelijkheid weer van de ene op de volgende generatie wordt doorgegeven. In de wereld zal dan gelden wat Jeremia heeft verteld over Israël (zie Jer. 31:29,30).

	De verlossing van de wereld is een belangrijk deel van het werk van God met als gevolg dat het Koninkrijk van God werkelijkheid zal worden op de aarde. De regering van God zal in werking treden op de wereld die Hij heeft verlost, bevrijd en veilig gemaakt. Hij zal eerst de wereld redden en dat zal hij de wereld oordelen in gerechtigheid door Hem die Hij daartoe heeft aangesteld, namelijk Christus Jezus.

	 

	


73. De aarde beërven


	Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten (Ps. 37:14, St.Vert.).

	In de tekst die hierboven geciteerd is, vinden we de eerste duidelijke uitspraak in de Bijbel over de toekomstige erfenis en zegen van hen die op de Heer wachten. Gezien het belang hiervan, dienen we dit zorgvuldig te overdenken. Het eerste belangrijke woord is ‘verwachten’. Het is een flexibel woord met een groot aantal nuances in betekenis. Het is het Hebreeuwse woord qavah, dat, wanneer we alle plaatsen onderzoeken waar het voorkomt, de betekenis blijkt te hebben van wachten, verwachten, uitzien naar – maar altijd in overeenstemming met Gods aanwijzingen. Jesaja 26:8 geeft ons een goed voorbeeld van deze uitgebreide betekenis: ‘Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o HERE.’ Daarom is er niemand die op de Heer wacht, tenzij hij doet wat God gezegd heeft dat hij moet doen.

	Het behoeft nauwelijks betoog dat wat God van de Israëliet verlangde te doen terwijl hij wachtte, geheel verschilt van wat God van u en mij verlangt tijdens het wachten op Hem. Zijn geopenbaarde en duidelijke uitspraak voor de tegenwoordige bedeling van Gods genade is dat wij een uiterst belangrijk werk behoren te doen. Dat is bekendgemaakt toen bepaalde mensen Hem vroegen: ‘Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?’ (Joh. 6:28). Zijn uitdrukkelijke antwoord tot hen was: ‘Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft’ (Joh. 6:29). En er is geen enkel woord op een later tijdstip door de Heer gesproken of door Zijn apostelen geschreven dat hier ook maar de geringste verandering in zou hebben gebracht.

	Zijn geopenbaarde en duidelijke uitspraak is ook dat er één boek in de Bijbel geschreven is opdat mensen zouden geloven ‘dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam’ (Joh. 20:31). Tenslotte zei God in Zijn laatste instructie aan ons: ‘Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting’ (II Tim. 4:2).

	En daarom zullen we boven alles grote toewijding en aandacht schenken aan de gelovigen in de Here Jezus Christus opdat zij met volharding elk woord bestuderen dat het Evangelie van Johannes over Hem heeft geopenbaard en opdat zij getrouw Zijn woord verkondigen. Dat maakt allemaal deel uit van ons wachten op de Here.

	Het volgende woord waar we bij stil moeten staan is ‘beërven’ (erfelijk bezitten, St.Vert.), een woord dat vaak gebruikt wordt in verband met de beloften van God. Me moeten bedenken dat, om te kunnen ‘erven’, iemand wel de positie moet hebben van een erfgenaam en hij moet te zijner tijd een erfdeel ontvangen waarvan hij de genothebbende wordt. Daarom moeten we elke keer als we het woord ‘beërven’ lezen, daarin de gedachte lezen van een positie en een erfdeel. Het Oudtestamentische woord (yarash) betekent in bezit nemen, bezitten en het Nieuwtestamentische woord (klēronomeō) betekent verwerven en een erfdeel bezitten.

	Het laatste belangrijke woord is ‘aarde’ (NBG: land). Dit is het Hebreeuwse woord erets, een woord waarvan eenvoudig op vele plaatsen kan worden aangetoond dat de het ‘land’ betekent, maar er kunnen evenzoveel plaatsen worden gevonden die aantonen dat het gaat om ‘de planeet aarde.’ Zie bijvoorbeeld Genesis 1:1 en 1:10, waar het in het eerste geval gaat om de planeet en in het tweede om het land. Telkens zal de context moeten uitwijzen waarom het gaat.

	Met het oog hierop wordt het duidelijk dat de eerste grote verklaring in het Woord (uitgezonderd Psalm 25:13) over de toekomstige verblijfplaats van de mens is dat, als hij de Here verwacht, hij een plaats zal hebben en een erfdeel zal bezitten in de aarde. Deze verklaring wordt in dezelfde Psalm onmiddellijk herhaald.

	En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede (Ps. 37:10,11, St.Vert.). 

	Tezamen met het voorafgaande vers spreken deze verzen zich nadrukkelijk uit over het lot van de goddelozen en de toekomst van de rechtvaardigen. Boosdoeners zullen worden uitgeroeid, maar de zachtmoedigen zullen een plaats krijgen en een erfdeel bezitten in de aarde en zij zullen zich verlustigen in een overvloedige vrede.

	De zachtmoedigen zijn de onderdanigen, de nederigen. We worden gemaand: ‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd’ (I Petr. 5:6). Dat zullen we doen. We zullen ons onderwerpen aan God en aan Zijn Woord. We zullen in elk opzicht voor Hem buigen. Maar we zullen ons geen moment buigen voor of toegeven aan mensen, aan hun geloofsbelijdenissen, hun organisaties, of hun lompe en infantiele theologieën. We zullen onze plaats innemen temidden van de zachtmoedigen in alle dingen die te maken hebben met God en Zijn Woord.

	De opmerking dat zij die een plaats en een erfdeel in de aarde zullen ontvangen zich zullen ‘verlustigen over groten vrede’, zou te maken kunnen hebben wat het feit dat God ‘van vrede zal spreken tot zijn volk’ (Ps. 85:9) en dat Hij ‘oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde’ (Ps. 46:10). Dat zal natuurlijke een bron van grote vreugde zijn, maar ik denk dat er méér in dit vers ligt besloten.

	Het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ is het welbekende shalom en dat wordt op dezelfde manier gebruikt als eirēnē in het Nieuwe Testament. Daarom hebben deze twee woorden volgens de ‘Wet van de goddelijke uitwisseling’ een gelijke betekenis en gevoelswaarde. Het woord eirēnē is een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van het werkwoord eirō, dat ‘verbinden’ betekent. Aangezien een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van een werkwoord niet iets geheel anders kan betekenen dan het grondwoord, duiden zowel shalom als eirēnē op een volmaakte verbintenis. Dat laat ons nog een andere kant zien van de heerlijke toekomst van de aarde. Het zal een plaats zijn die gekenmerkt wordt door de ene golf na de andere van zaken die met God verbonden zijn. Dat zal de vervulling betekenen van Amos’ gebed: ‘Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek’ (Amos 5:24). Dan zullen we zeggen: ‘Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht (Ps. 36:8-10). 

	Er is een andere uitspraak in deze Psalm die sprekend is: ‘Voorwaar, de door Hem gezegenden beërven het land, maar de door Hem gevloekten worden uitgeroeid’ (Ps. 37:22).

	Er zullen inderdaad velen door Hem gezegend worden en allen die door Hem gezegend worden, zullen een plaats krijgen en een erfdeel bezitten in de aarde. Niet alle plaatsen zullen hetzelfde zijn en ook niet alle erfdelen zullen even groot zijn. We zien daarvan een voorbeeld in de bestemming van de twaalf apostelen die ons is bekend gemaakt. Van hen wordt gezegd: ‘Gij zult ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten’ (Matt. 19:28). Dat zal hun erfdeel zijn en deze plaats is uitsluitend aan de twaalf voorbehouden.

	Zij die gekenmerkt worden als gelovigen in de Here Jezus Christus in de tegenwoordige bedeling zullen een erfdeel bezitten van: ‘gezegend met elke geestelijke zegen temidden van de meest verhevenen in Christus.’1 Maar zelfs deze geweldige zegeningen zullen ons als erfdeel in deze aarde gegeven worden. 

	Toen de Here Jezus op aarde was, bevestigde Hij de beloften die gedaan zijn in het Oude Testament (zie Rom. 15:8) en Hij verklaarde: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Matt. 5:5). Hij bevestigde de beloften die de Psalmist heeft weergegeven en Hij sprak ze op geen enkele wijze tegen en er is niets in de woorden die Hij later heeft gesproken of in de woorden van enige schrijver dat op enige wijze het Bijbelse getuigenis aangaande de toekomstige positie en erfenis van de mens tenietdoet. Het Woord van God verandert niet – allen die door Hem gezegend worden, zullen een plaats krijgen en een erfdeel in bezit nemen in de aarde.

	Het getuigenis van de Schrift is dat God redding en zegen brengt aan de mensen op de aarde en dit moet niet worden tegengesproken door de Griekse filosofie dat alle gezegende gevolgen van het werk van Christus verworven zullen worden door vanaf deze wereld naar de hemel te vliegen.

	In onze tijd verkeert de aarde in een zodanige toestand dat velen zeggen dat zij er geen plaats of erfdeel in willen hebben. En door mensen (niet door God) worden tegenwoordig zulke gruwelijke voorspellingen gedaan ten aanzien van de toekomst van de aarde, dat ze het liefst zouden vluchten. En we moeten toegeven dat de omstandigheden op de aarde tegenwoordig zodanig zijn dat we af en toe geneigd zijn met de Psalmist te zeggen: ‘O, had ik vleugelen als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken; zie, ver zou ik heenvlieden, ik zou vernachten in de woestijn. Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen de rukwind, tegen de storm’ (Ps. 55:7-9).

	De Bijbel onderkent volkomen de huidige toestand van de aarde en vat deze samen in de bondige uitdrukking: ‘de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid’ (Rom. 8:21). De Schrift gaat hier dieper op in met de woorden: ‘Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is’ (Rom. 8:22). De tijd van haar verlossing wordt hier gesteld op dezelfde tijd waarop de zonen van God openbaar zullen worden en we weten dat het verschijnen van de zonen Gods samenvalt met het verschijnen van de Here Jezus Christus (zie I Joh. 3:2, waar ‘openbaren’ phaneroō is, dat ‘verschijnen’ betekent. Zie ook Col. 3:4). Het openbaar worden en het daarop volgende verschijnen van Jezus Christus zal plaatsvinden als ‘de heerlijkheid des HEREN zich zal openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien’ (Jes. 40:5). Het gevolg hiervan zal zijn dat de aarde vol zal worden van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (Jes. 11:9). Dit is de eerste stap die God zal zetten, het is het eerstvolgende onderdeel van Zijn programma en het is in geen enkel opzicht afhankelijk van of verbonden aan Zijn persoonlijke komst naar de aarde om persoonlijk aanwezig te zijn gedurende duizend jaar.

	Het lijkt wel alsof tegenover elke kwaadaardige en boosaardige toestand op de aarde een weldadige belofte bestaat. Het zou een interessante studie zijn om dit na te gaan, maar we kunnen dat niet doen binnen de ruimte die ons rest. Het is voor dit moment voldoende te zeggen dat wanner God de volken op aarde regeert (Ps. 67:5), als Zijn heerlijkheid de ganse aarde vervult (Ps. 72:19), als de hemelen Zijn gerechtigheid verkondigen en als alle volken Zijn heerlijkheid zien (Ps. 97:6), als God Zijn hand opent en het verlangen bevredigt van al wat leeft (Ps. 145:15,16), als Gods oordelen in de aarde zijn en de inwoners van de aarde gerechtigheid zullen leren (Jes. 26:9), als geen inwoner op de aarde zal zeggen dat hij ziek is (Jes. 33:24), als God rivieren op hoge plaatsen doet ontspringen en bronnen in het midden der valleien (Jes. 41:18), als de woestijn zal bloeien als een roos (Jes. 35:1) – dat ik dan op die aarde wil zijn en dit allemaal zien en er deel van uitmaken. Ik wil daar zijn waar wat gebeurt.

	


74. De bestemming van de gelovige


	Na vele jaren van zorgvuldige waarneming ben ik tot de overtuiging gekomen dat fundamentalisten, dispensationalisten en premillennialisten geen echt standpunt hebben over de vraag waar de mensen van God in de toekomst zullen zijn, wat we zullen doen, of hoe we onze tijd zullen besteden. Zij hebben tot op dit moment nog nooit een echte, goed onderbouwde Bijbelse waarheid met betrekking tot deze zaak geopperd. En als er een andere groep, sekte of denominatie is, die dat wél heeft gedaan, ben ik er niet in geslaagd dat te vinden in hun geschriften die ik heb onderzocht. 

	Op een zondagmorgen, niet lang geleden, keek ik een tijdje naar een deel van een televisie-uitzending van een ochtendsamenkomst van een grote kerk die er prat op gaat Bijbelgetrouw te zijn. De voorganger gaf een samenvatting van wat zijn kerk geloofde en hij zei onder meer: ‘We geloven dat de Heer terugkomt. Wanneer Hij dat doet zal Zijn gemeente weggevoerd worden om Hem in de lucht te ontmoeten. We zullen daar zeven jaar met Hem zijn, terwijl de aarde wordt gereinigd door het vuur van de Grote Verdrukking. Hierna zullen we met Hem terugkeren naar de aarde om Hem te helpen Zijn koninkrijk op te bouwen. En dan zullen we duizend jaar met Hem heersen en regeren.’

	Precies een week later luisterde ik naar hetzelfde programma en ik hoorde dezelfde man zeggen: ‘De dag zal komen dat de Heer uit de hemel zal afdalen en wij zullen opgenomen worden om Hem in de lucht te ontmoeten, vanwaar Hij ons meeneemt naar de hemel, waar we voor altijd met Hem zullen zijn.’ 

	Dergelijke uitspraken zijn bijna kenmerkend voor de tegenstrijdigheden die worden geuit door velen die zeggen dat alleen de Bijbel gezag voor hen heeft. Ze hebben eenvoudig de feiten niet onder ogen gezien betreffende hetgeen het Woord van God te zeggen heeft over de toekomstige woning van Gods volk.

	Als we de Bijbel zorgvuldig bestuderen, van Genesis tot Maleachi, vinden geen enkele aanwijzing, aanduiding of hint dat er iemand was die verwachtte of zelfs maar verlangde om naar de hemel te gaan. Het Hebreeuwse woord voor hemel (shamayim) komen we 419 keer in het Oude Testament tegen, waar het over het algemeen met ‘hemel’ is vertaald en een aantal keer met ‘lucht.’ Maar ondanks deze geweldige hoeveelheid verwijzingen, die ik alle nauwgezet heb onderzocht, kan er geen enkele aanwijzing worden gevonden waaruit blijkt dat enig mens een woonplaats in de hemel verwachtte, dat enig mens verwachtte daar naar toe te gaan na zijn dood, of dat het zijn woonplaats zou worden na de opstanding uit de dood. God heeft in geen enkele van de 39 boeken die het Oude Testament vormen ooit iemand een plaats in de hemel beloofd. Feitelijk wordt precies de tegenovergestelde waarheid naar voren gebracht, zoals de Geest van God door David in Psalm 37:9,11 en 22 heeft laten zien (zie Seed & Bread, nr. 73).

	In het Oude Testament wordt niets gevonden dat op enige wijze de verwachting van de Psalmist ten aanzien van de rechtvaardige tegenspreekt. De ervaringen van Henoch en Elia hebben niets met dit onderwerp te maken en deze behoren niet te worden aangehaald om er het Woord van God het zwijgen mee op te leggen. Het gaat om twee bijzondere zaken van Godvrezende mensen die levend in de hemel zijn opgenomen in verband met een bijzonder plan van God. De verwachting van rechtvaardige mensen, vanaf Adam tot Christus was dat zij, na de opstanding uit de dood, opnieuw zouden leven op en genieten van de aarde onder de heerschappij van God. Dat wordt prachtig onder woorden gebracht in een inspirerend getuigenis van Job:

	Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot (Job 19:25-27, St.Vert.).

	Als we ons tot het Nieuwe Testament wenden en de vier evangeliën onderzoeken, ontdekken we dat Jezus Christus het getuigenis van David heeft bevestigd en over dezelfde hoop heeft gesproken: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Matt. 5:5). Deze woorden zijn uitgesproken in de Bergrede. Het is één van de zaligsprekingen, die veel mensen uit hun hoofd hebben geleerd, maar die door weinigen worden geloofd. En hoewel het waar is dat Hij in dezelfde boodschap aan Zijn discipelen heeft verteld dat zij zich schatten in de hemel moesten verzamelen, kan dat niet betekenen dat Hij hen de hemel als hun toekomstige woning beloofde. Deze woorden werden gesproken tot dezelfde mensen tegenover wie Hij Zich had uitgesproken over de hoop van het beërven van de aarde en tot wie Hij later zou zeggen dat ze op twaalf tronen zouden zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. Het ging daarbij om posities en bedieningen met betrekking tot de aarde. Er wordt eenvoudigweg niets in de vier evangeliën gevonden dat iemand ertoe zou brengen te geloven dat hun toekomstige leven zich zal afspelen in de hemel.

	Er zullen uiteraard velen zijn die zich hiertegen verzetten en zij zullen wijzen op Johannes 14:1-6 als positief bewijs dat de hoop van deze mensen een plaats in de hemel was. Dat doet men ondanks het kennelijke feit dat de hemel in dit gedeelte niet het onderwerp is waar het om gaat en dat de hemel zelfs niet wordt genoemd. Ik ben echter best in staat om mee te voelen met de mensen die vinden dat hier voor de eerste keer sprake is van ‘de hoop van de hemel’, omdat er een periode is geweest in mijn vroegere ambtsperiode waarin ik dezelfde overgeleverde opvatting heb verkondigd. Toen de tijd aanbrak dat ik een serieuze studie van dit gedeelte ging maken, ontdekte ik dat ik er gedachten in las die er niet stonden. Dit gedeelte is al zo lang verstrikt in emotionele redeneringen van mensen, dat het bijna onmogelijk is om er logisch over na te denken. Dit komt voort uit het feit dat dit gedeelte uit de Schrift in de meeste rouwdiensten wordt gebruikt, waar het wordt gekoppeld aan dood, hemel en bestemming – zaken waarmee dit gedeelte niets van doen heeft.

	Bepaalde waarheden over deze woorden van onze Heer moeten onbevreesd onder ogen worden gezien. Zij werden persoonlijk en in besloten kring gesproken tot elf zeer bijzondere mannen, die alle afzonderlijk zouden zitten op een troon om een stam van Israël te richten. En hoewel iedere gelovige deze woorden kan lezen en er zijn voordeel mee kan doen, moet hij eerlijk erkennen dat de beloften die daarin staan aan de apostelen gegeven zijn. Wanneer we deze woorden op ons eigen leven toepassen, maken we van zowel het getuigenis van God, als van ons eigen inzicht een rommeltje. 

	Als we de verzen 12, 13 en 14 van dit hoofdstuk onderzoeken, ontdekken we nog andere beloften die alleen op de apostelen van toepassing kunnen zijn. Als we proberen ons deze beloften toe te eigenen, zal dat zeker op een teleurstelling uitlopen. Het is waar dat we in Hem geloven, maar we kunnen niet de werken doen die Hij deed, laat staan nog grotere werken, zoals Hij heeft verklaard in vers twaalf. We hebben geen blanco cheque zodat we alles kunnen vragen in Zijn Naam en Hij zal het doen, zoals de apostelen absoluut wél hadden volgens de verzen dertien en veertien. Deze beloften hebben feitelijk niets met gebed te maken. Zij hielden een ongelimiteerde rekening in voor deze elf mannen die Hem op een heel bijzondere manier zouden gaan dienen.

	We moeten wat dieper ingaan op Johannes 14:1-6. De Heer sprak daar: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.’ Hier gaan onvoorzichtige lezers en onbekwame uitleggers direct mee aan de haal en zeggen dat ‘het huis mijns Vaders’ de hemel is en dat de ‘woningen’ de vele geweldige gebouwen in de hemel zijn die worden ingericht opdat wij er onze intrek kunnen nemen. Eenieder die met dit gedeelte bezig is, zou moeten leren om Schrift met Schrift te vergelijken, een methode die over het algemeen bestaat uit het vinden van identieke uitdrukkingen op plaatsen waar de betekenis zonneklaar is en ze dan toe te passen op die plaatsen waar het niet zo duidelijk is, of waar discussie over mogelijk is.

	De uitdrukking ‘Het huis mijns Vaders’ komen we slechts tweemaal tegen in het Nieuwe Testament. Beide keren in het Evangelie van Johannes en beide van de lippen van de Heer. In Johannes 2:16 heeft Hij gezegd: ‘Maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.’ Hier kan de uitdrukking niets anders betekenen dan de tempel in Jeruzalem, een tempel die eens herbouwd zal worden en het centrum zal worden van alle leven, van de heerschappij en de dienst aan God in de staat Israël wanneer God regeert. Deze uitdrukking kan niet de ene betekenis hebben in Johannes 2:16 en een andere in Johannes 14:2. Als dat zo zou zijn, kan iedereen Gods Woord laten zeggen wat hij graag wil.

	Het Griekse woord monē, dat vertaald is met ‘woning’ in deze tekst, is moeilijk weer te geven in het Nederlands. We hebben er geen equivalent voor. We komen het slechts tweemaal in het Nieuwe Testament tegen, beide keren in dit hoofdstuk. In vers 2 is het vertaald met ‘woning’ en in vers 23 met ‘wonen’, waarmee duidelijk wordt dat de vertalers niet wisten wat ze ermee aan moesten. Na veel studie ben ik er nu van overtuigd, dat ons woord ‘post’ dit woord het beste weergeeft, indien we het woord opvatten in de betekenis van positie, betrekking of activiteit. 

	We zien dus dat de Heer aan Zijn discipelen uitlegde dat er in het huis van Zijn Vader vele posten waren, te weten posities, betrekkingen en activiteiten. Vervolgens verklaarde Hij in 14:23 dat zij die Hem liefhebben en Zijn woorden bewaren, zullen ontdekken dat de Vader en de Zoon een post bij hem hebben betrokken en door hem werken. 

	Zijn volgende uitspraak was: ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ Deze plaats is natuurlijk in het huis van de Vader. En deze woorden kunnen niet betekenen dat Hij naar de hemel zou gaan, zou gaan bezemen, schoonmaken en opknappen om voor hen een woonplaats in te richten, zoals veel kinderachtige theologen uitleggen. Dat is volstrekt belachelijk. Hij bedoelde dat Hij naar het kruis zou gaan en naar het graf en dat door Zijn dood en opstanding een plaats voor hen bereid zou worden. Hiervoor had Hij tegen hen gezegd: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort’ (Joh. 12:24).

	Onze Heer is aan het kruis gegaan en Hij is teruggekomen uit de staat van de dood. De woorden: ‘Ik kom weder en zal u tot Mij nemen’ wijzen niet op Zijn wederkomst. Ze gaan over Zijn terugkeer van Zijn reis in de dood. De Heer troostte hen niet door ze deelname te beloven aan een gebeurtenis die niemand van hen zou ervaren en die nu nog steeds, na meer dan 1900 jaar, toekomstig is. 

	Dit ‘komen’ wijst op hetgeen waarover Johannes 14:18 en 23 spreken. Hij zei tot hen: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.’ Als we hierover nadenken, zijn slechts twee alternatieven mogelijk: Hij maakte Zijn belofte waar en is tot hen gekomen, of Hij heeft Zijn woord gebroken en heeft ze zonder troost achtergelaten. Het is mijn overtuiging dat Hij tot hen is gekomen en hen tot Zich genomen heeft, zoals we lezen in Johannes 20:19-23, een feit dat op overtuigende wijze zichtbaar werd op de Pinksterdag.

	In Johannes 14:1-6 is er niets te vinden dat iemand terecht op de gedachte zou brengen dat de bestemming van de twaalf apostelen een plaats zou zijn die hemel wordt genoemd. Hun bestemming was een buitengewoon hoge post in het huis van de Vader, de toekomstige tempel van Israël. Zoals David lang daarvoor heeft uitgesproken: ‘Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel’ (Ps. 65:5).

	Wat betreft hen die nu geloven: onze bestemming is niet een plaats in het huis van de Vader. Wij zullen ons verheugen in onze eigen bijzondere plaats en voorrechten in deze wereld als God regeert.

	 

	


75. De aarde: ons toekomstig thuis


	Het opschrift boven deze studie verkondigt een overtuiging die ik al vijfentwintig jaar heb. Op grond van mijn eigen studies in het Woord van God moest ik wel tot deze overtuiging komen en het spijt me nu dat ik deze geweldige waarheid niet al in de eerste tweeëndertig jaar van mijn Christelijke ervaring en Bijbelstudie heb gezien en begrepen. Vele malen ben ik bij het onderzoeken van het Woord op aanwijzingen gestuit voor deze Bijbelse boodschap, maar ik was steeds wat huiverig om me er verder in te verdiepen. Ik geef nu toe dat ik terugschrok voor verder onderzoek, wanneer ik, aan het begin van mijn zoektocht naar de bestemming van de mens, begon in te zien wat de Bijbel echt zei over onze toekomstige woonplaats. Maar het is slechts een tijdelijke pauze geweest om even op adem te komen en nu heb ik mijn studies over dit onderwerp al gedurende vijfentwintig jaar voortgezet.

	Als gevolg hiervan ben ik steeds meer gaan beseffen dat als je zelf iets zorgvuldig uitzoekt, alle aanwijzingen bij elkaar past, elke vraag die zich voordoet en elk probleem waarmee je geconfronteerd wordt door deze studie onder ogen ziet, je tot een overtuiging komt die veel dieper is dan wanneer die is voortgekomen uit het eenvoudig aanvaarden van overgeleverde tradities. Een dergelijke overtuiging zal elke aanval van twijfel uit welke bron dan ook weerstaan, omdat deze door de hele wapenrusting van Gods Woord wordt beschermd.

	Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die zelfs maar in overweging willen nemen dat een bepaalde gedachte de waarheid zou kunnen zijn, wanneer dat van hen vereist dat zij alles wat zij ooit in hun kindertijd hebben geleerd opnieuw onderzocht en heroverwogen moet worden. Zou het kunnen zijn dat zij weten dat het Woord van God krachtig is, in het bijzonder als het gaat om het omverwerpen van bedenksels en dat elke verzonnen voorstelling van de hemel zeker zal wijken als iemand volhardend de Schriften onderzoekt om te ontdekken wat de Bijbel daarover openbaart?

	Toen ik een kleine jongen was, werd ons een lied geleerd waarvan een regel, voor zover ik me kan herinneren, zegt,: ‘Ik denk graag aan de hemel en de vreugde die mij daar wacht.’ We zongen dit zo luid mogelijk met onze kinderstemmen, maar we wisten niet wat we zeiden en wat we zeiden was niet de waarheid. We waren waarschijnlijk nieuwsgierig naar de hemel, omdat er zoveel over verteld werd en er werd ons steeds opnieuw beloofd dat we er op een gegeven moment, als we het goede hadden gedaan, naartoe zouden gaan. Maar het kon niet bestaan dat we er werkelijk over nadachten. Dat was niet mogelijk, omdat we niets hadden om mee na te denken.

	Hier bedoel ik niet de hersenen mee, want die hadden we allemaal. Maar kind, noch volwassene, denkt met zijn verstand. Hij denkt met de feiten die door de hersenen zijn geregistreerd en opgeslagen om later herinnerd en gebruikt te worden. Als daar geen feiten liggen opgeslagen, of als deze niet herinnerd worden, kunnen we niet denken, hoezeer we het ook proberen. Als er feiten liggen opgeslagen, kunnen ze gecombineerd worden en gesorteerd zodat ze juiste opvattingen gaan vormen. De aansporing ‘gebruik je verstand’ is een aansporing om te handelen naar en gebruik te maken van de feiten die je al kent. Om goed te kunnen denken, moeten we de beschikking hebben over bepaalde feiten die we hebben verzameld en geverifieerd. Aangezien we geen kennis van de hemel hadden en de beschikking hadden over slechts een zeer beperkt aantal feiten, was het voor ons niet mogelijk om erover na te denken. We hadden enkele dingen die ons geleerd waren, over het algemeen door onbeholpen en onbekwame leraren, aanvaard en dat was alles wat we ermee konden doen.

	Jonge en actieve geesten houden ervan om feiten te verzamelen en op te slaan en daarom probeerden we informatie over de hemel te krijgen van onze ouders, zondagsschoolleiders, of voorgangers. Ik begrijp nu dat het voor hen niet eenvoudig was om hun onkunde op dit punt toe te geven en daarom vaak ter plekke iets bedachten wat ze ons konden vertellen. Zoals een moeder me een keer beleed: ‘Mijn kind stelde de ene vraag na de andere over de hemel en omdat ik er niets van weet, voelde ik me genoodzaakt iets te bedenken wat ik aan mijn kind kon vertellen.’ Zodoende werden we volgestouwd met allerlei verzinsels over de hemel.

	Toen ik hier later in mijn leven op terugkeek en probeerde feiten van verzinsels te onderscheiden, ontdekte ik dat slechts drie dingen die ik over de hemel had gehoord, gestaafd konden worden door het Woord van God: 1) de hemel is een plaats; 2) Jezus Christus bevindt Zich daar nu; 3) het is de woonplaats van een leger engelen. Dit waren de enige waarheden over de hemel die ik kon verifiëren.

	Ik kan nu naar waarheid zeggen dat ik meer feiten heb gevonden. Gedurende mijn studies in het Woord van God heb ik grondig aandacht besteed aan elk van de 419 keer dat het Hebreeuwse woord shamayim (hemel) en de 268 keer dat het woord ouranos (het Griekse woord voor hemel) voorkomt. Elke keer heb ik ze zorgvuldig in hun context onderzocht met als gevolg dat ik nu de beschikking heb over veel meer feiten uit het Woord van God over de hemel. Deze feiten regelen, begrenzen en ordenen nu al mijn gedachten over de hemel. Als ik nu iemand op de radio hoor zeggen: ‘De Bijbel zegt’ en hij gaat dan verder met een of andere verzonnen of traditionele uitleg over de hemel, ben ik gedwongen te antwoorden: ‘Niet mijn Bijbel.’ 

	De boodschappen die ik de afgelopen vijfentwintig jaar over dit onderwerp heb uitgesproken of opgeschreven, hebben honderden mensen ertoe aangezet hun Bijbel na te pluizen in de volste overtuiging dat ze honderden teksten konden opduikelen die de gedachte dat de hemel onze toekomstige woonplaats is, zouden ondersteunen. Velen stonden versteld over wat zij vonden en hebben mij van hun ervaringen op de hoogte gebracht. De meesten van hen erkenden dat ze er grote moeite mee hebben te begrijpen dat er voor een opvatting die zo algemeen is aanvaard en onderwezen binnen het hele Christendom geen enkele ondersteuning in het Woord van God gevonden kan worden. Dat is niet moeilijk te begrijpen.

	Toen de Egyptische en Griekse ideeën over de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ het bijna algemene geloof van de mensheid werden, tezamen met alle hiermee samenhangende misvattingen die gezamenlijk de Platonische filosofie over de menselijke natuur vormen, werd het noodzakelijk één of andere plaats te vinden waar deze ‘onsterfelijke zielen’ naartoe konden gaan, nadat zij het lichaam hadden verlaten. Daarom hadden de Grieken hun Elysium, de Amerikaanse Indianen hadden hun ‘eeuwige jachtvelden’, de Hindoes hun Nirwana en de Noormannen hun Walhalla. Dat zijn allemaal plaatsen waar ‘onsterfelijke zielen’ na hun dood verondersteld worden heen te gaan.

	Toen de kerk van de Latijnse en Griekse vaders (niet de eenvoudige gemeenschap van de apostelen) de Platonische filosofie over de menselijke natuur hadden geadopteerd, gebruikte de hybride, die de naam Christendom droeg, het Bijbelse woord ‘hemel’ om de plaats te beschrijven waar ‘onsterfelijke zielen’ na hun dood verondersteld worden heen te gaan.

	De gelovige die is onderwezen in de Bijbel heeft dit dilemma niet. Hij weet dat de dood een realiteit is, dat hij een vijand is waar nog een eind aan moet worden gemaakt, dat de dood het einde van zijn leven betekent en dat de opstanding uit de dood het begin is van het toekomstig leven. Daarom heeft hij geen behoefte aan één of andere verzonnen plaats met een Bijbelse naam waar de ‘onsterfelijke zielen’ heen gaan in de tijd tussen dood en opstanding. Er bestaat niet zoiets als een ‘onsterfelijke ziel’ in de Bijbel en het idee alleen al wordt duidelijk weerlegd door Ezechiël 18:4, ‘De ziel die zondigt, die zal sterven.’

	De stelling die ik inneem ten aanzien van mijn toekomstige woonplaats is buitengewoon controversieel. We kunnen felle reacties verwachten. Iemand die een onbemind standpunt inneemt, moet verwachten dat hij wordt tegengesproken, belachelijk gemaakt en verkeerd begrepen. Ik ben hierop voorbereid, naar geest en ziel. Na vijfentwintig jaar wacht ik echter nog steeds op iemand die uit de Schrift duidelijke feiten aandraagt die aantonen dat ik het verkeerd zie en dat de gangbare visie de juiste is. Intussen bestaat er een verkeerde interpretatie die me amuseert. Steeds zijn er weer mensen die beweren: ‘Meneer Sellers gelooft niet in de hemel.’ Hierop zou ik willen antwoorden dat er niemand, dood of levend, is die meer dan meneer Sellers gelooft in de realiteit van een plaats die hemel wordt genoemd. Het is feitelijk zo dat mijn voortdurend hameren op het feit dat de hemel een plaats is, aan het licht heeft gebracht dat velen helemaal niet in het bestaan van de hemel geloven.

	Als iemand zegt dat de hemel een plaats is, betekent zijn uitspraak niets tenzij er wordt duidelijk gemaakt wat onder het woord ‘plaats’ moet worden verstaan. Laten we eens denken aan een vliegveld, dat een zeer duidelijke plaats is op aarde. We gaan naar die plaats als we van plan zijn om met een vliegtuig te reizen. Als het vliegtuig zich 10 km. boven de aarde bevindt, is er geen plaats in de lucht waar het vliegtuig kan stoppen. Als er wat gebeurt, stopt het vliegtuig pas als hij ergens op de aarde is. 

	De hemel is geen plaats op aarde, maar zeer bepaald een plaats in de ruimte. Het is de plaats waar ‘de mens Christus Jezus’ Zich nu bevindt, de plaats waar Henoch en Elia nu zijn. De hemel is een plaats in de ruimte, net zoals de aarde een plaats in de ruimte is. 

	Sommigen beweren dat de hemel een plaats buiten het heelal is, maar dat is een zinloze uitspraak die elke analyse onmogelijk maakt. Anderen beweren dat de hemel een plaats is die verder ligt dan het bereik van de grootste telescoop van de mens, maar dat is net zo’n slag in de ruimte als wanneer iemand zou beweren dat de hemel de planeet Pluto is. Want alles wat we weten is dat, wanneer we onze telescopen op een of andere verre en grote ster richten, we wellicht kijken naar de zon van een ander sterrenstelsel. Misschien is een van de planeten die daarbij horen wel de plaats die de Bijbel hemel noemt. Als de hemel een plaats is en ik geloof dat dit zo is, dan gaat het om een plaats ergens in dit universum.

	Er wordt wel gezegd dat mijn opvattingen over de hemel te ‘materialistisch’ zijn. Mensen die dat zeggen, beweren dat de hemel een ‘geestelijke plaats’ is, maar zo’n uitspraak zegt niets en betekent nog minder. Voor hen is ‘geestelijk’ het tegengestelde van ‘materieel’, maar dat maakt deel uit van de Platonische filosofie en het is onbijbels. Ik daag iedereen uit slechts drie zinvolle dingen op te schrijven over een ‘immateriële’ plaats die hemel wordt genoemd. De hemel is net zo goed een materiële plaats als de aarde.

	We moeten toegeven dat de hemel in onze tijd een veel betere plaats is dan de aarde. De omstandigheden zijn daar ongetwijfeld veel beter dan hier. Elke mogelijke kritiek die iemand evenwel mag hebben op de aarde, of op de omstandigheden daarop, heeft te maken met iets dat nog veranderd of verwijderd zal worden.

	Het is mijn overtuiging dat deze aarde en niet de hemel de toekomstige woonplaats is voor de verlosten van God. Bij het innemen en verkondigen van dit standpunt aan anderen, denk ik aan de woorden van Carl Sandburg, die betrekking hadden op een andere zaak: ‘Als ik me niet met toewijding door elk stukje materiaal over dat essentiële document, waar ik mijn hand op kon leggen, geworsteld zou hebben, zou ik me schuldig voelen.’ Maar veel belangrijker nog zijn de woorden van de Psalmist:

	De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven (Psalm 115:16).

	


76. Wat is de mens?


	De vraag die in de titel staat is zonder meer Bijbels. Het is een buitengewoon belangrijke vraag, maar slechts weinigen die zichzelf Christen noemen, hebben er ooit over nagedacht. Toch is het een vraag die gesteld moet worden en waarop een antwoord gevonden moet worden, als we iets willen begrijpen van wat de Bijbel over ons te zeggen heeft, over onze opstanding en over onze bestemming.

	De Psalmist vroeg zich af: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?’ (Psalm 8:5) en de apostel Paulus heeft deze vraag herhaald in Hebreeën 2:6. Het lijkt wel, wanneer deze vraag nu wordt gesteld, alsof de wereld en de kerk direct klaarstaan met een stereotiep cliché als antwoord. ‘De mens,’ zeggen zij, ‘is een drievoudig wezen, samengesteld uit lichaam, ziel en geest,’ waarbij meteen op I Thessalonicenzen 5:23 wordt gewezen, waar ‘lichaam, ziel en geest’ tezamen worden genoemd in de zegenbede aan het einde van de brief. Vanuit deze ogenschijnlijk onneembare vesting roepen ze iedereen die er anders over denkt op om de wapens neer te leggen en zich gedwee over te geven. Maar voordat we dat doen en het vuurpeloton tegemoet treden wegens weerstand aan de edicten van de orthodoxe theologie, zouden we graag een vraag over dit onderwerp willen stellen. 

	Waarom slaat men zo schielijk Lucas 10:27 over en neemt men een zevenmijlsstap naar I Thessalonicenzen 5:23? Als men zich maar even zou bedenken en zou stilstaan bij het gedeelte uit Lucas, zou men hebben ingezien hoe gemakkelijk het is om uit één geïsoleerde tekst te bewijzen dat de mens een viervoudig wezen is, dat uit de volgende vier delen bestaat: ‘hart, ziel, kracht en verstand.’ Waarom beginnen zij hun studie bij de 833e keer dat de ziel in het Woord van God voorkomt? Laat hun actie niet zien dat zij een tekst hebben uitgezocht die lijkt te zeggen wat zij al geloven en dat aan alle andere is voorbijgegaan, die dat lijken tegen te spreken? Is men daarnaast wel eens begonnen aan een eerlijke uitleg van I Thessalonicenzen 5:23 met de bedoeling uit te zoeken wat Paulus heeft gezegd en waarom hij dat heeft gezegd?

	Het is mijn overtuiging dat noch Lucas, noch Paulus zich uitliet over een waarheid over de mens en het gebruik van I Thessalonicenzen 5:23 voor dit doel laat zien dat zij die dat wél doen, een beroep doen op de Schrift met als enig doel een bewijs te leveren voor een vooropgezette en bevooroordeelde mening. Als we de onderdelen van deze twee gedeelten (Luc. 10:27 en I Thes. 5:23) bezien en combineren, hebben we een hart, ziel, kracht, verstand, geest en lichaam. Dit is voldoende om aan te tonen dat deze woorden verschillende aspecten van de mens tot uitdrukking brengen en dat ze niets te maken hebben met zijn samenstelling. 

	Als we het Bijbelse antwoord willen krijgen op de vraag ‘Wat is de mens?’ moeten we te rade gaan bij de woorden van zijn Schepper, Degene Die het beste in staat is om ons informatie te verschaffen over het werk Zijner handen. Toen Hij voor het eerst sprak over de mens, verklaarde Hij dat Zijn doel was om hem te maken als Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis (Gen. 1:26), een uitspraak die velen, die weinig aandacht besteden aan de precieze woorden in een boodschap van God, heeft verward. Zij denken dat ‘beeld’ hetzelfde is als ‘vorm’ en dat ‘gelijkenis’ zoiets is als ‘evenbeeld.’ De waarheid is dat de Godheid een Beeld had (zie Col. 1:15) en een Gelijkenis, een mens die was geschapen als dit Beeld en die Gelijkenis. We moeten er evenwel goed bij stilstaan dat het hier om een man, een mens, ging, of zoals de meesten geneigd zijn te zeggen een menselijk wezen.

	In de openbaring van de Bijbel worden drie grote klassen van wezens genoemd: menselijke wezens, hemelse wezens en geestelijke wezens. Het menselijk wezen is, omdat hij geschapen is als Beeld en Gelijkenis van de Godheid, ongetwijfeld de hoogste in rang van alle geschapen wezens. De mens is geen hemels wezen en zal er ook nooit een worden. Het is feitelijk zo dat als een menselijk wezen een hemels of geestelijk wezen zou worden, dit zonder meer een achteruitgang, een stap terug zou zijn. We zijn menselijk door geboorte, we zijn menselijk in het leven, we zullen menselijk zijn in de dood en we zullen menselijk zijn in de opstanding. Elke gedachte dat menselijke wezens door een of ander proces ooit hemelse wezens worden, of geestelijke wezens, is volstrekt vreemd aan het Woord van God. 

	In Genesis 2:7 vinden we de eerste en belangrijkste uitspraak in het Woord van God over de menselijke natuur. Daar vertelt de Schepper ons over het schepsel dat Hij heeft gemaakt: ‘Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.’

	Hier vinden we een directe uitspraak over het onderwerp van onze studie. Dit is geen slotgedeelte van een brief waar we conclusies uit moeten trekken. Er is alle reden tot dankbaarheid dat het zo eenvoudig en direct is en dat er geen serieuze bedenkingen bestaan tegen de vertaling ervan. Het is door velen herschreven om het in overeenstemming te brengen met de Platonische theorie over de natuur van de mens, maar het Hebreeuwse woordgebruik is bestand gebleken tegen elke aanval. Dit gedeelte vertelt ons hoe de mens is gemaakt, het vertelt ons waarvan hij is gemaakt en het vertelt ons wat hij is geworden en wat hij nu is. Het is het getuigenis van de Maker over het werk van Zijn handen. Het kan niet worden ontkend dat de Maker van de mens Degene is die het best in staat is om ons te informeren over de natuur van wat Hij heeft gemaakt. Allen die dit getuigenis aannemen, kunnen er zeker van zijn dat zij de waarheid van God bezitten en geloven.

	Aangezien Genesis 2:7 het vroegste en meest volledige verslag is dat God ons over de menselijke natuur heeft gegeven, verdient dit gedeelte onze onverdeelde aandacht. We dienen er goed acht op te slaan dat ons verteld wordt dat de Here God de mens formeerde. Het was een menselijk wezen dat Hij formeerde. Men kan dit aannemen en geloven, of men kan het verdraaien en veranderen om het te laten aansluiten bij een of andere menselijke opvatting. Het was geen ziel, het was geen geestelijk wezen en het was geen hemels wezen dat door God werd geformeerd. Het was een mens. Het was niet de woonplaats of de behuizing voor een mens om in te gaan wonen. Het was geen kleed om de mens te bedekken. Het was de mens.

	Er zijn veel mensen die beweren dat God niet een mens heeft geschapen, maar alleen een lichaam. Wij geven graag toe dat het om een lichaam ging, maar toch zegt God dat het een mens was; en dat is wat we dienen te geloven. God zou over een ‘lichaam’ gesproken kunnen hebben, maar dat heeft Hij niet gedaan. Hij beschikte over een woord voor ‘lichaam’, maar Hij heeft dat niet gebruikt. Hij heeft het woord ‘mens’ gebruikt en dat is precies wat Hij bedoelde.

	In deze tekst wordt ons ook verteld dat God de mens heeft geformeerd uit het stof, of de aarde, van de aardbodem. Hij werd niet uit het niets geschapen. God heeft materiaal gebruikt en dat was aarde. Deze waarheid wordt nog eens benadrukt en aangescherpt door de woorden die God heeft gebruikt in Genesis 3:19: ‘Totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’

	Gelet op dit getuigenis van God is het duidelijk dat wat God uit het stof heeft geschapen de mens was. Het heeft geen zin dat te ontkennen en te beweren dat de mens iets anders was – iets dat niet uit stof is geschapen. Als we dat doen, breken we in deze eerste hoofdstukken al met het Woord van God; en daarmee raken we uit het spoor en in conflict met al het andere dat God heeft gesproken. Als iemand weigert onderwezen te worden door het Woord van God in Genesis 2, dan zal elke verdere studie van twijfelachtige waarde zijn. Als Hij Gods oudste uitspraak over de mens afwijst, wordt hij gedwongen om alle latere uitspraken te herschrijven en te verdraaien. Laten we God geloven! Hij heeft gezegd dat Hij de ‘mens’ uit het stof der aarde heeft geformeerd. Dat is de waarheid en als iemand die gelooft, gelooft hij in Gods Waarheid.

	Maar er zijn helaas velen die dit niet geloven. De visie van Plato op de menselijke natuur is zo verregaand verweven met de Christelijke theologie dat velen denken dat de visie van Plato over de mens evenzeer deel uitmaakt van goddelijke openbaring als de geboorte van Christus in Betlehem en Zijn dood aan het kruis van Golgotha.

	Volgens Plato is de mens niet geformeerd uit het stof van de aardbodem. De mens was volgens hem een ziel die om een of andere reden verenigd is met een lichaam. Deze ziel, zo dacht hij, was de echte en werkelijke mens en zijn vereniging met het lichaam werd door hem beschouwd als een eersteklas ramp. Hij zag de dood als een positieve zegen, aangezien hiermee de ziel bevrijd werd van zijn ongewenste vereniging met het lichaam. De gedachte van Plato dat de ziel de werkelijke mens is, is tot in alle hoeken van het Christendom doorgedrongen en is daarmee het fundament geworden voor een ongelofelijk aantal valse leringen.

	Slechts uit Gods Woord, uit de eerste keer dat het woord ‘ziel’ (nephesh) voorkomt, leren we dat ‘de ziel’ iets is wat de mens is geworden. Zoals hij in eerste instantie was geschapen, had hij alleen lichamelijke kenmerken of hoedanigheden, maar door een vervolgactie van God, werd hij een levende ziel. De Bijbelse Waarheid is dus niet dat de mens een ziel heeft, maar dat hij een ziel is en dat hij dat is geworden door de Goddelijke daad van het inblazen van leven in de mens.

	Er zullen velen zijn die geen moeite zullen doen om de woorden in de voorgaande uitspraak te begrijpen. Zij zullen opzettelijk struikelen over het onderscheid dat gemaakt wordt tussen ‘hebben’ en ‘worden.’ Maar ten behoeve van hen die oprecht wensen te weten, zal ik meer uitleg en een voorbeeld geven.

	Aangezien de mens die God heeft gemaakt een levende ziel is geworden door een vervolgactie van God, is het duidelijk dat het woord ‘ziel’ een hoedanigheid of een eigenschap van de mens aanduidt. Denk eens aan het volgende voorbeeld. Ik ben feitelijk en in de eerste plaats een man, een menselijk wezen, maar een bepaald aspect van mijn leven is dat ik echtgenoot ben. Ik ben niet altijd echtgenoot geweest, maar ik werd er een toen ik een vrouw kreeg die nu al meer dan vijftig jaar mijn echtgenote is. Een ander aspect van mijn leven is dat ik vader ben en dat ben ik geworden toen onze dochter werd geboren. Ik werd grootvader toen onze dochter moeder werd. Toch ben ik al die tijd een man gebleven, want alleen een man kan al deze dingen zijn. We dienen goed te beseffen dat op geen enkele manier die aspecten van mijn wezen van mij gescheiden kunnen worden en los kunnen staan van degene die dit alles is en tot uitdrukking brengt. Als ik sterf, zullen de echtgenoot, de vader en de grootvader met mij sterven. Alles was gebaseerd op een levende man en niets kan los van hem bestaan.

	Zo is het ook met alle aspecten van de mens die in het Woord van God naar voren komen, zoals hart, ziel, kracht, verstand, geest en lichaam. En hoewel het gebruikelijk is te zeggen dat een mens al deze dingen bezit, wordt hiermee dit rijke wezen, dat mens wordt genoemd en die al deze dingen bezit, niet gedefinieerd. Als men het Platonische idee aanvaardt dat de ware mens een af te scheiden ziel is, dan zegt men dat de ziel een ziel bezit. Ik geloof niet dat er enige logische uitspraak over de mens mogelijk is, tenzij er een lichaam wordt verondersteld. God heeft een mens gemaakt van de aarde en van de daaropvolgend toegevoegde levensadem, die van de mens een levende ziel heeft gemaakt, kan nooit gezegd worden dat hij de mens vervangt en de ware mens wordt. Het is absurd te veronderstellen dat enig aspect van de mens, zoals geest of ziel, los van het lichaam, een mens kan zijn.

	Uit het Woord van God leren we dus wat een mens was toen hij werd geschapen en wat hij vervolgens is geworden. Hij was aarde en hoewel daar een prachtige vorm aan gegeven werd, was hij even levenloos als welke aardkluit dan ook. In deze levenloze aarde blies God echter de adem des levens. Dit maakte van de mens een levende ziel en dat is hij gebleven totdat de levensadem weer terugkeerde tot Hem Die hem gegeven heeft. ‘Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf’ (Gen. 5:5). En er bestaat niets anders dan de opstanding om hem uit deze toestand te halen.

	


77. Wat is de ziel?


	Bij elke studie van de menselijke ziel die men begint, moet altijd begonnen worden met het onderkennen en erkennen dat, wat er ook verstaan moet worden onder wat de ‘ziel’ wordt genoemd, het om iets gaat dat al viermaal was toegeschreven aan dierlijk leven voordat het werd gebruikt in verband met de mens. Dit relevante feit is verdoezeld door de NBG-vertaling, omdat de vertalers zich volledig hebben laten leiden door de theorieën van Plato over de menselijke natuur, die een zelfstandig bestaande ziel, die op een of andere manier aan een lichaam is verbonden, heeft gemaakt tot de ware en werkelijke mens. Deze ‘geleerde mensen’ hebben zich aan het vertalen van de Bijbel gezet, terwijl ze geheel doordrenkt waren van de Griekse visie op de menselijke natuur in het algemeen en op de ziel in het bijzonder. Zij waren er stellig van overtuigd dat de ziel een persoon is die woont in het menselijk lichaam.

	Het Hebreeuwse woord voor ziel is nephesh. Het komt 754 keer voor in het Hebreeuwse Oude Testament en in de NBG-vertaling is het op meer dan 40 verschillende manieren vertaald. Dit lijkt gedaan te zijn om te proberen dit woord te laten overeenstemmen met de opvattingen van mensen die de filosofie van Plato in hun vertalingen verwerkten; en toen ze het daarmee niet in overeenstemming konden brengen, hebben ze verwarring gesticht. Toen de vertalers de eerste keer het woord nephesh tegenkwamen (Gen. 1:20), waar zonder meer de kwaliteit van de ziel wordt toegekend aan lagere levensvormen, hebben ze het óf weggelaten, óf vertaald met ‘wezen’. Er staan twee woorden in dit gedeelte, chaiyah en nephesh en we kunnen tegenwoordig niet meer vaststellen welk woord is genegeerd en welk woord met ‘leven’ is vertaald. Uit de eerste keer dat we dit woord aantreffen kunnen we evenwel opmaken dat God de levende en bewegende dingen in de zee ‘levende zielen’ noemde, nog voordat Hij deze term toepaste op de mens. Iedereen die over een Young’s Analytical Concordance beschikt, kan zelf vaststellen dat toen Mozes in Genesis 1:20,21,24 en 30 sprak over de aard van de lagere schepselen en toen hij in Genesis 2:7 sprak over de aard van de mens, hij identieke Hebreeuwse termen heeft gebruikt voor het één zowel als voor het ander. 

	Het onderzoek naar het woord nephesh is niet eenvoudig, maar sommigen hebben dat toch ondernomen. Wij hebben zorgvuldig elke tekst waarin dit woord voorkomt onderzocht, aangestreept in onze Bijbel, de inhoud ervan overwogen en getracht om een juist en Bijbels begrip van dit zeer belangrijke woord te verkrijgen. Ons onderzoek is nog niet afgelopen en dat zal in dit leven ook niet gebeuren, maar één ding weten we zeker, namelijk dat de vertalers ons een eigenmachtige bewerking hebben gegeven toen zij geconfronteerd werden met het woord nephesh. In hun vertalingen hebben zij uitdrukkingen gebruikt als ‘leven’, ‘wezen,’ ‘lijk,’ ‘goeddunken,’ ‘begeerte,’ ‘persoon,’ ‘stuk (vee),’ (vee?). 

	Het Griekse woord voor ‘ziel’ is psuchē. Het komt 105 maal voor en is op verschillende manieren vertaald (NBG): ‘ziel,’ ‘leven,’ ‘mens,’ ’man,’ ‘hart,’ ‘wezen.’ Ik geloof niet dat er één eerlijke uitlegger van de Bijbel te vinden is die zelfs maar een poging zal doen om de verwarrende en onwaarachtige behandeling van deze Hebreeuwse en Griekse woorden te verdedigen. We hebben dus alle reden om God te danken dat de taalbarrière in de studie van de Schrift is doorbroken en we ons kunnen richten op de oorspronkelijke woorden die God heeft gebruikt. Alle plaatsen waar nephesh voorkomt zijn op een rijtje gezet vanaf pagina 829 van The Englishman’s Hebrew and Chaldee Concordance en alle plaatsen waar psuchē voorkomt zijn opgesomd vanaf pagina 807 van The Englishman’s Greek Concordance. 

	Uit de vijf maal dat nephesh voorkomt in Genesis 1 en 2 weten we dat de mens zich er niet op kan laten voorstaan dat hij meer is dan een dier voor zover het gaat om het feit dat hij een levende ziel is. Bovendien zien we ogenblikkelijk de bespottelijkheid van de veronderstelling dat de ziel zonder een lichaam de ware mens is. We zien dat de ziel geen eenheid is die alles kan doen wat de mens doet en alles kan zijn wat de mens is. 

	De ziel kan, volgens velen, zien zonder ogen, nadenken zonder hersenen, lopen zonder benen en spreken zonder tong, tanden en stembanden. Al deze vermogens worden toegeschreven aan wat de mensen de ziel noemen. En hoewel dat in overeenstemming is met de filosofie van Plato, wordt het niet onderwezen in het Woord van God.

	Als iemand een grondige studie maakt van het woord nephesh, zal hij moeten toegeven dat de belangrijkste tekst waarin dat genoemd wordt, de tekst is waar het voor het eerst in verband wordt gebracht met de mens. In Genesis 2:7 wordt ons gezegd: ‘Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens een levende ziel.’

	Dit gedeelte scheidt, voor zover het wordt geloofd, de gelovige in de Bijbel van de aanhanger van Plato. Het spreekt de filosofie van Plato ten volle tegen. Hier moeten we kiezen tussen het Woord van God en de opvattingen van Plato. De lezer zal direct inzien dat als hij kiest voor het Woord van God hij zichzelf buiten de hoofdstroom zal plaatsen van wat de ‘orthodoxe theologie’ wordt genoemd. 

	Het eerste getuigenis in de Bijbel is dus dat de hele mens als een bewust levend wezen een ziel is. Op een bepaald moment was hij slechts een lichaam dat uit stof is gemaakt en als schepping van God had hij elk orgaan dat het lichaam ook nu heeft. Hij had hersenen, ogen, oren, een neus, handen en voeten. Maar het verstand kon niet overleggen, de neus kon niet ruiken, de ogen konden niet zien, de oren konden niet horen. Aan de mens, zoals hij was geschapen, ontbrak geen enkel orgaan, maar hij had nog iets meer nodig van God om deze zaken te laten werken, om hem een levende ziel te maken. Hij had de ‘levensadem’ nodig en die ontving hij door een goddelijke daad van de Schepper die hem had gemaakt. Het gevolg was dat hij iets werd wat hij niet eerder is geweest. Hij werd een levende ziel. Voordat God de levensadem in zijn neus had geblazen, was hij alleen maar een prachtig gevormd en wonderbaarlijk samengesteld deel van het stof van de aardboden, een levenloze figuur. Van oorsprong was hij alleen maar stof, maar in de volmaakte staat, waarin hij kwam door de tweede daad van God, werd hij een levende ziel. We moeten dit geloven, aangezien God ons dit zelf heeft verteld.

	De waarheid die men ontdekt in Genesis 2:7 wordt bevestigd in het Nieuwe Testament, waar Paulus verklaarde: ‘Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel’ (I Cor. 15:45). De eenvoud van het verslag over de schepping kan op de volgende wijze worden weergegeven: A. De HERE God heeft uit het stof van de aardebodem de mens geformeerd. B. Hij heeft de levensadem in zijn neus geblazen. C. De mens werd een levende ziel. Zo zien we dat daad A. plus daad B. resulteerde in C. In de Bijbel is er geen verslag te vinden van de schepping van de ziel. De héle mens, en niet een of ander afzonderlijk deel van hem, werd een levende ziel. 

	Wat de mens is geworden en wat de mens als levende ziel is, hangt voor wat de duur ervan betreft af van God. Als de levensadem wordt teruggetrokken, zal de mens een dode ziel worden. Hij zal tot het stof terugkeren waaruit hij gekomen is en niets anders dan de opstanding kan hem uit die toestand terughalen. Als dat wordt ingezien, wordt het feit van de opstanding uit de dood van het allergrootste belang. 

	Elke poging om een definitie van de ziel te geven in één zin, is slechts een poging het ondefinieerbare te definiëren. Er kan niettemin een enorme hoeveelheid waarheid over de ziel worden ontdekt door na te denken over alles wat God daarover heeft gezegd en alle manieren waarop de Geest van God er gebruik van heeft gemaakt. 

	Uit het Woord van God weten we dat de ‘ziel’ wordt toegeschreven aan elke vorm van dierlijk leven en dat de ‘ziel’ datgene is wat de mens, gemaakt van stof, is geworden toen God de levensadem in zijn neus heeft geblazen. We weten dat de mens een levende ziel blijft, zolang de levensadem in hem is en dat hij een dode ziel wordt, wanneer deze van hem wordt weggenomen. Dat zijn fundamentele waarheden, die niet kunnen worden tegengesproken door andere teksten uit de Schrift. Het Woord van God spreekt zichzelf niet tegen. Het onderzoek naar elke tekst waarin nephesh en psuchē voorkomen, moet worden gedaan met deze fundamentele waarheden in gedachte, aangezien deze het eerst door God zijn geopenbaard. En wanneer we Gods Waarheid over de ziel willen ontdekken, zullen we alle uithoeken van ons verstand zoveel mogelijk moeten zuiveren van de hele Platonische theorie over de ziel en over de aard daarvan. We moeten God een schone lei geven om op te schrijven. 

	De ziel van de mens is niet de mens zelf. Zij is geen afzonderlijke eenheid, een tweede persoon, of één of andere etherische mens die bestaat binnen een uiterlijke mens. Zij is niet iets onsterfelijks. Zij sterft als de mens sterft, zoals is uiteengezet in de klassieke tekst van Ezechiël 18:4 ‘Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel (nephesh) die zondigt, die zal sterven.’ In theologische boeken kunnen miljoenen argumenten worden gevonden voor de ‘onsterfelijkheid van de ziel’, maar als we het Woord onderzoeken, zullen we er niet in slagen zelfs maar één tekst te vinden die dat beweert. Er worden vele teksten aangehaald die dat zouden impliceren, maar er is er geen een die het ook beweert. Het is feitelijk zo dat precies het tegendeel in de Schriften wordt verklaard; een feit dat met succes door de vertalers is versluierd. Leviticus 24:17,18 zegt in de Hebreeuwse tekst: ‘Ook wanneer iemand de ziel van een mens doodslaat, zal hij zeker ter dood gebracht worden. Maar wie de ziel van een dier doodt, zal dat vergoeden: ziel voor ziel.’ Dat is wat God heeft gezegd en net zoals Abraham God geloofde, geloof ik Hem ook.

	Er bestaat geen afzonderlijk deel van de mens dat de fysieke dood overleeft. De Bijbel beweert nergens iets over de onsterfelijkheid van een afzonderlijke en onafhankelijke ziel, of over onze toekomstige toestand als die van een gezegende ziel zonder lichaam. De gedachte dat de ziel een afzonderlijk deel of eenheid zou zijn, dat in staat is om onafhankelijk van het lichaam te functioneren, is een gedachte die is overgenomen van de Griekse filosofie en die in de Christelijke gedachte is geïntegreerd door de zogenaamde kerkvaders. Dat is begonnen in de derde eeuw en is in de dertiende eeuw ten volle ontwikkeld. De Reformatie heeft niets gedaan om dat recht te trekken, zodat we in de Reformatorische Theologie van tegenwoordig een mengvorm zien van Griekse en Bijbelse opvattingen, waarbij de Griekse ideeën de boventoon voeren. Op deze manier is de filosofie van Plato al eeuwen lang met een Christelijk etiketje gepropageerd. 

	Laat niemand denken dat de schrijver, toen hij tot de conclusies kwam die hierboven zijn weergegeven, niet heeft stilgestaan bij gedeelten als I Koningen 17:21,22 en Mattheüs 10:28. Ik heb geen enkel gedeelte overgeslagen of genegeerd in mijn zoektocht naar de waarheid. Elke interpretatie van deze gedeelten moet in volstrekte harmonie zijn met de Bijbelse definitie van de ziel en met alle andere waarheden die daarover zijn geopenbaard. Bovendien laat Mattheüs 10:28 juist zien dat de ziel vernietigd kan worden en we dienen te beseffen dat als een mens de ziel niet kan doden, dat dan het gebod van God met zijn strenge strafmaat, zoals weergegeven in Numeri 35:30, ongeveer hetzelfde zou zijn als wanneer onze overheid het met de dood strafbaar stelt wanneer iemand zich mengt in het opgaan van de zon. 

	Vele gedeelten die met de ziel te maken hebben, zijn de moeite om langer bij stil te staan waard en dat zullen we ook doen in latere uitgaven van deze korte Bijbelstudies.

	


78. De levensadem


	De eerste keer dat gesproken wordt over de ‘levensadem’ (neshamah chayim, de ‘adem des levens’ in de Statenvertaling) is in Genesis 2:7. Daar wordt ons gezegd dat deze werd geblazen in de neusgaten van de mens die God had geschapen en dat het gevolg daarvan was dat de mens een levende ziel werd (chaiyah naphesh). De eerste waarheid die we daarom leren over de ‘levensadem’ is dat het een directe uitstroming van God is. Het onderzoek naar en het begrijpen van deze uitdrukking is daarom van het allergrootste belang, aangezien het deze levensadem is die leven geeft aan ieder van ons en die ons tot levende zielen maakt.

	Als we bij de twee aspecten stilstaan die van een levende mens een levende ziel maken, merken we eerst op dat er een lichaam is. Dat werd gemaakt van iets dat al bestond, namelijk van het stof of de aarde van de aardbodem. Een mens kan zijn lichaam liefhebben, ervoor zorgen, het beschermen en verzorgen en het is goed dat hij dat doet. Maar het is niets anders dan stof en in de dood zal het terugkeren tot de aarde waaruit hij is gemaakt. Aangezien God, indien Hij dat zou wensen, bij machte is uit stenen Abraham kinderen te verwekken (Matt. 3:9), moeten we onszelf niet al te hoog aanslaan. God zou zo duizend kopieën van ons kunnen maken. En hoewel dat waar is, zijn we toch meer waard dan vele mussen… maar hoeveel is een mus waard?

	Het tweede dat een mens een levende ziel maakt, is ‘de levensadem.’ De Schrift zegt dat dit de gave van God aan de mens is. De mens is niet deze ‘adem’; dat is de gave van God aan hem. Als we in de Schrift lezen over ‘de adem des HEREN’, lezen we over dezelfde adem die van de mens een levende ziel heeft gemaakt. De mens was ooit zonder en toch was hij een mens en voordat deze adem aan hem gegeven werd, bevond deze zich in de volheid der Godheid zelf. Nadat de adem de mens is binnengekomen en deel van hem werd, behoorde deze toch nog toe aan de HERE en wordt nog steeds door God als Zijn eigen adem beschouwd.

	In de uitdrukking ‘adem des levens’ (St.Vert.) moeten we onderscheiden dat ‘des’ een genitief aanduidt en in dit geval gaat het om de genitief van bijstelling, waarbij het tweede zelfstandig naamwoord het eerste verklaart. We moeten er hier vanuit gaan dat het ons vertelt dat God de adem, dat wil zeggen, het leven in de neusgaten van de mens blies. Het was dus in feite het leven dat God in de mens blies en dat maakte van hem een levende ziel.

	Als we de Hebreeuwse woorden bestuderen om de aard van de mens te ontdekken, zullen we zien dat er drie woorden steeds weer tevoorschijn komen. Dat zijn neshama, wat ‘adem’ betekent, chaiyim, dat ‘leven’ betekent en ruach dat ‘geest’ betekent. Deze drie woorden worden alle gebruikt voor hetzelfde. Zij worden niet voor drie verschillende dingen gebruikt, maar met drie woorden wordt hetzelfde ding naar voren gebracht. De adem die God in de mens blies, is zijn leven en dit leven is de geest van de mens. Het enige wat u moet doen is Genesis 2:7 vergelijken met Prediker 12:7 en u zult zien dat de levensadem die God aan de mens heeft gegeven exact hetzelfde is als de geest van de mens, die, als een mens sterft, terug moet keren naar God Die hem gegeven heeft. En hoewel over deze ‘geest’ soms wel gesproken wordt alsof hij bij de mens hoort, blijft hij steeds Gods geest en deze moet daarom naar Hem terugkeren.

	De duidelijkste hulp bij het identificeren van de levensadem (neshamah chayim) met de geest (ruach) van de mens vinden we in het boek Job. Ik ga ervan uit dat de lezer weet dat Job Hebreeuwse poëzie is en dat in de Hebreeuwse poëzie het ritme niet bereikt wordt door de herhaling van klanken, maar door de herhaling van gevoelens en gedachten. Dat wordt parallellisme genoemd. Hier vinden we teksten die bestaan uit twee zinnen waarin de tweede zin identiek is aan de eerste, maar in andere woorden uitgedrukt. Sta eens stil bij de volgende teksten:

	… zolang mijn adem (neshama) nog ten volle in mij is, en de geest (ruach) Gods in mijn neusgaten (Job 27:3);

	De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem (neshama) des Almachtigen doet mij leven (Job 33:4);

	Voorwaar, het is de geest (ruach) in de stervelingen en de adem (neshama) des Almachtigen, die hun inzicht geeft (Job 32:8);

	Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest (ruach) en zijn adem (neshama) tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof (Job 34:14,15);

	Zo zegt God, de HERE,… die aan de mensen die daarop wonen, de adem (neshama) gaf en de geest (ruach) aan hen die daarop wandelen (Jes. 42:5).

	Een onderzoek naar alle teksten die te maken hebben met dit onderwerp zal aantonen dat ‘adem’ (neshama), ‘leven’ (chaiyim) en ‘geest’ (ruach) verschillende aanduidingen voor hetzelfde principe zijn en dat het geen namen voor drie verschillende dingen zijn. Laat u door dit feit niet in de war brengen. Als een Eskimo 600 termen nodig heeft om sneeuw te beschrijven, kijk dan niet vreemd op als de Hebreeër er vijf of zes nodig heeft om het principe van het leven in de mens te beschrijven. 

	“Maar waarom wordt ‘geest’ dan ‘adem’ genoemd?” zal iemand zeker vragen. Dat is een terechte vraag en we zullen veel waarheid ontdekken in de beantwoording ervan. 

	In het Woord van God zijn er bepaalde dingen die we nooit zouden kunnen begrijpen als God ze niet duidelijk had gemaakt door middel van beelden. Deze beelden zijn illustraties van dingen die wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen; daarom is de mens niet toegerust om zich daarin te verplaatsen. 

	Neem bijvoorbeeld de dood. Het beeld of de illustratie van God voor de dood is de slaap. De mens kan niets van de dood weten, aangezien hij deze nooit heeft ervaren, maar hij weet heel veel over de slaap, die hij menigmaal heeft meegemaakt. Daarom heeft God het beeld van de slaap gebruikt om ons een idee te geven van de dood. De dood is geen slaap, net zomin als de slaap hetzelfde is als de dood. Maar de slaap is de naam die gegeven is aan en een beeld van de dood en de werkelijkheid wordt vaak aangeduid met de naam van het beeld.

	Dat is ook zo met de ziel. Het beeld of de illustratie van God voor de ziel is het bloed (zie Gen. 9:4,5, waar het woord voor ‘leven’ nephesh is). Het is niet zo dat de ziel het bloed is, maar dat bloed het door God gekozen beeld is om de ziel voor ons begrijpelijk te maken. 

	Dan is er nog het onderwerp van onze studie, de levensadem, of de geest van de mens. Dat is niet waar te nemen door een van onze zintuigen en daarom heeft het God goed geacht om de adem te gebruiken als goddelijk beeld of illustratie. En als we ons afvragen waarom de adem als beeld is gebruikt en vragen wat we daaruit kunnen leren, zullen we moeten beginnen met het vertrouwde, namelijk de adem van de mens en dat verder uitwerken naar het onbekende, namelijk de geest van de mens. Daarom zullen we beginnen bij het beeld en dat uitwerken tot het feit.

	Denk eens aan een viskom waar water in zit met goudvissen. De kom met water is de wereld waarin deze vissen leven. Elke vis is voortdurend bezig water in te nemen en weer uit te laten, net zoals een mens de lucht die hij gebruikt inademt en uitademt. Het water dat door de kieuwen van de vis naar binnen wordt gelaten is geen moment afgescheiden van het water in de kom, omdat het er voortdurend deel van blijft uitmaken.

	Nu gaan we van de vissen in de kom naar de mensen op de aarde. Deze planeet, waarop we leven, is bedekt met een laag lucht waarin we leven en waardoor we leven. We leven in feite op de bodem van een grote onzichtbare oceaan: een oceaan van lucht en niet van water. De atmosfeer die de wereld bedekt is een eenheid en als een gedeelte ervan wordt afgescheiden van het geheel, zal het giftig worden en het leven van de schepselen die daarin verblijven vernietigen. Deze lucht komt voortdurend in en gaat steeds weer uit elke levend wezen of ziel en daarom verenigt het elke levende ziel op de aarde. Het is nu duidelijk dat als God Zijn geest, namelijk Zijn adem, weer tot Zich neemt, al het levende zal vergaan (Job 34:14,15)? Of zoals Paulus heeft gezegd: ‘… daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.’ (Hand. 17:25).

	God heeft één lucht aan alle mensen gegeven, maar alles wat een mens persoonlijk ervan kan ontvangen is precies zoveel als hij voor zijn eigen behoefte nodig heeft. Er is geen mens die van de atmosfeer kan inademen en zeggen dat deze adem van hemzelf is en dat hij besloten heeft het te bewaren. Laat hij het proberen en binnen enkele seconden zal zijn hele gestel in opstand komen en zijn adem er zijns ondanks uitgooien. Als iemand lucht inademt, wordt het nooit afgescheiden van de atmosfeer als geheel.

	Zoals we eerder opmerkten is de adem het beeld of de illustratie van God voor het leven of de geest van de mens. De bron van ieders geest of leven is God, net zoals de bron van de adem van alle schepselen de atmosfeer is. De geest of het leven van de mens is een direct uitvloeisel van God Zelf en het stroomt van God naar iedere levende ziel. Iedereen ontvangt dat deel van het leven of de geest van God dat nodig is voor zijn doel. Alle dingen die leven, leven in en door Zijn leven. Het leven heeft geen andere bron dan God. Van hem komt het leven en hij onderhoudt het in allen door uit Zichzelf te geven. Dat is het uitdrukkelijke getuigenis van Paulus tot de mannen van Athene in Handelingen 17:28 ‘In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’ (hebben wij ons bestaan).

	Gedurende de enkele korte momenten dat de adem van een mens in zijn lichaam is, heeft hij alle recht het ‘zijn adem’ te noemen, ondanks dat het deel blijft uitmaken van en nooit gescheiden is van de lucht als geheel. Op dezelfde wijze heeft de mens, gedurende de dagen of jaren dat de geest of het leven van God in hem mogen zijn, het recht om het ‘zijn geest’ of ‘zijn leven’ te noemen, ondanks dat deze nooit gescheiden is van en deel blijft uitmaken van het leven van God. Maar wanneer de adem van de mens zijn longen verlaat, moet deze terugkeren tot de lucht waaruit hij gekomen is; zo is het wanneer de geest of het leven van de mens hem verlaat, dat deze moet terugkeren tot God Die hem gegeven heeft. Als ‘het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft’ (Pred. 12:7).

	Wanneer we een studie beginnen over de geest van de mens, moeten we voor twee fouten waken. De geest die God gedurende een bepaalde tijd aan de mens uitleent, is niet de Heilige Geest. Dat wordt duidelijk gemaakt door het bijvoeglijke naamwoord ‘Heilig.’ We moeten daarnaast niet vergeten dat de geest van de mens geen geestelijk wezen is. Voordat de mens in het bezit kwam van de ‘levensadem’, die in de Schrift volledig wordt geïdentificeerd met de ‘geest van de mens’, maakte deze deel uit van de goddelijke natuur, van de volheid der Godheid. Als deze terugkeert tot Hem, wordt de geest opnieuw onderdeel van Zijn natuur en zal een plaats in Zijn volheid vinden. 

	De geest van de mens heeft geen persoonlijkheid, geen individualiteit, geen afzonderlijk bestaan. Al deze dingen zijn kenmerken van de mens en zij zijn het gevolg van het leven of de geest die in hem gekomen is en van hem een levende ziel heeft gemaakt. Er zijn velen die denken dat in de dood de mens een ‘geest zonder lichaam’ wordt, maar deze opvatting is niet gebaseerd op het Woord van God.

	De centrale gedachte van het pantheïsme is dat God in alles en iedereen is. Hierin is zeker een element van waarheid en we moeten de waarheid zelf niet ontkennen. Maar de grote fout van het pantheïsme is dat alles God is en dat er geen persoonlijke God is. Dat is een dodelijke fout. De geest of het leven van God is in elk levend wezen, maar we kunnen God niet vinden door de dingen te bestuderen. Hij kan alleen worden gevonden in Zijn Zoon Jezus Christus. 

	


79. Wat is de dood?


	De huidige belangstelling van de mensen voor het onderwerp van de dood is enigszins verbazingwekkend, aangezien de discussies over dit onderwerp vele eeuwen taboe zijn geweest, vooral onder belijdende Christenen. We ontvangen steeds weer berichten dat scholieren en studenten verzoeken om colleges en discussies over dit onderwerp, tot grote ergernis van hun docenten, die moeten spreken uit een geweldig gebrek aan kennis over deze zaak. Het wijdverbreide blad The Reader’s Digest heeft een groot gedeelte van een recente uitgave aan dit onderwerp gewijd en een aankondiging op de voorpagina verkondigde schreeuwend dat dit artikel wetenschappelijk bewijs zou leveren voor het leven na de dood. Het hele verhaal was opgebouwd uit verslagen van mensen die, tengevolge van heel verschillende oorzaken, de dood zeer dicht nabij waren geweest en van anderen die zelfs klinisch dood waren verklaard, maar het hadden overleefd. Ze vertelden van wat zij zich hadden ingebeeld te hebben gezien en gehoord; maar een weldenkend mens die deze verslagen leest, die ‘wetenschappelijk bewijs’ veronderstellen te zijn, zou geneigd zijn tegen de schrijver te zeggen: ‘Je meent het niet...’

	Zelf was ik verbaasd toen ik in een grote evangelische boekwinkel een aparte boekenkast vond waar een bordje boven hing met de woorden: ‘Boeken over de dood.’ Ze waren geschreven door psychiaters, sociologen, artsen, liberale denkers en een paar door evangelische schrijvers. Ik nam de gelegenheid te baat ze eens door te kijken en hier en daar een bladzijde te lezen, maar ik heb er geen een van gekocht. Ik kan het me niet veroorloven geld te verspillen aan boeken die geschreven zijn door mensen die niet over feiten beschikken om hun theorieën te ondersteunen, of door evangelische mensen die verpest zijn door de filosofie van Plato waarvan zij denken dat die in het Woord van God wordt onderwezen. Ik ben weer naar buiten gegaan in de overtuiging dat als er ooit een tijd zou zijn waarin overtuigde Bijbelgetrouwe commentatoren iets zouden moeten schrijven over het taboe van de afgelopen eeuwen, dat die tijd nu was aangebroken. Maar zij zijn niet in staat om die uitdaging aan te gaan, wanneer al hun pogingen erop gericht zijn de Bijbel hetzelfde te laten zeggen als de Griekse filosofie die door Plato is verkondigd.

	Plato’s opvatting over de dood, zoals samengevat in Phaedo, was dat ons lichaam niet meer is dan een uiterlijk, slecht passend, kleed voor de ziel, die onze ziel zolang wij leven verhindert om vrij en in harmonie met zijn werkelijke eeuwige wezen te leven en te bewegen. Het lichaam, zo dacht hij, legt de ziel beperkingen op die niet gepast zijn, aangezien deze tot de eeuwige wereld behoort. Zolang de mens leeft, bevindt hij zich in een gevangenis, namelijk in zijn lichaam die vreemd is aan de ziel. Hij beschouwde de dood als de grote bevrijder, die de ketenen breekt en de ziel uit zijn gevangenis van het lichaam leidt en terugbrengt naar zijn eeuwige huis.

	Dat is de theorie van Plato die door de vroege kerkvaders in het Christendom is opgenomen. Het is een filosofie die we moeten afwijzen en terzijde leggen als we ooit tot een juist begrip en waardering van de Bijbelse boodschap over de dood en de opstanding uit de dood willen komen.

	Eenvoudig gezegd houdt de opvatting van Plato in dat de dood de scheiding is tussen lichaam en ziel. De ziel is volgens de aanhangers van deze gedachte de ware en werkelijke mens en de dood is de grote bevrijder die de scheiding tot stand brengt tussen twee vijandige componenten. Dit is tegenwoordig de algemeen aanvaarde orthodoxe gedachte in Christelijke kringen, maar het is in elk onderdeel en principieel tegengesteld aan het Bijbelse getuigenis.

	Het is ontegenzeggelijk een vaststaand feit dat de Bijbel, de eerste keer dat erover wordt gesproken, laat zien dat de dood een straf is waarvan God heeft besloten dat hij zal worden opgelegd aan Adam wanneer hij het duidelijke bevel om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad zou overtreden: ‘want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven’ (Gen. 2:17).

	Elke vlijtige student van het Woord van God zal weten dat in de hierboven geciteerde tekst twee vormen van hetzelfde Hebreeuwse woord staan en dat er feitelijk staat: ‘stervende zult gij sterven’, wat één van de belangrijkste uitspraken over de dood in de Bijbel is. Deze woorden zeggen ons met nadruk dat op dezelfde dag waarop Adam zijn verboden daad zou verrichten, door te eten van deze ene speciale boom, het proces van de dood in hem zou beginnen te werken en zou blijven werken tot op het moment waarop de dood zijn overwinning behaalt en Adam zou sterven overeenkomstig het Woord. 

	We weten niet hoeveel jaar verstreken is tussen de schepping van Adam en zijn overtreding, maar elke dag daarna was de dood in hem aan het werk. Aangezien hij echter fysiek het meest voortreffelijke exemplaar was dat ooit op de aarde heeft rondgewandeld, was hij in staat de gevolgen van de werking der dood in hem het hoofd te bieden tot hij de leeftijd van 930 jaar had bereikt. Metuselach, zeven generaties verwijderd van zijn voorvader Adam, leefde nog 39 jaar langer, maar vanaf dat moment stierf iedere volgende generatie op steeds jongere leeftijd. En als er geen sprake was van Gods genade, dan zou de mensheid op de aarde zijn uitgestorven, aangezien niemand dan lang genoeg zou hebben geleefd om zich voort te planten. Maar in genade heeft God de neergaande lijn van de mensheid gestopt en besloten dat de gemiddelde levensduur van de mens zeventig jaar zou zijn.

	Het feit dat we aan het sterven zijn ook al leven we, is een waarheid die velen afwijzen. Zelfs de meeste belijdende Christenen zijn alleen maar bereid om troostrijke gedachten en plezierige dogma’s te accepteren. Zij houden meer van wat plezierig is dan van Gods Waarheid. Toch zijn de feiten in deze zaak onverbiddelijk en dat we voortdurend aan het sterven zijn, zelfs als we leven, is de waarheid die wordt uitgesproken in Gods Woord. De dood werkt in een ieder van ons en men heeft er niets aan als men dit Bijbelse feit, dat zo duidelijk is als maar kan, ontkent.

	Het positieve Bijbelse getuigenis is dat ‘door één mens is de zonde de wereld binnengekomen’ (Rom. 5:12). Zonder een zweem van twijfel weten we wie deze mens is. Het was Adam, het hoofd van het menselijk ras. En we weten dat het door hem was, door zijn ene daad van ongehoorzaamheid, dat zonde de wereld is binnengekomen. Daarom aanvaarden we dit feit en houden we er rekening mee dat een kwaadaardig principe, dat ‘zonde’ genoemd wordt, in het systeem, de ordening, de rangschikking waarin de mens wordt geboren en waarin hij moet leven, is gekomen. David verklaart dat in zijn pijnlijk verkeerd begrepen uitspraak: ‘Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen’ (Ps. 51:7). Hij verklaart dat de toestand waarin hij geboren werd, de wereld waarin het principe van zonde bestaat en de omstandigheden die voortkomen uit dat feit, de ongerechtigheid die overal rondom hem was, zijn leven in een bepaalde vorm had gedwongen en dat maakt hij God bekend.

	Uit de zonde in de wereld ontstaan alle zonden. Ongerechtigheid komt voort uit het feit dat de zonde als een kwalijke damp, die in zekere zin alles verontreinigt waarmee hij in aanraking komt, in de wereld aanwezig is. Alle gelovigen zouden regelmatig God moeten danken en prijzen omdat Jezus Christus ‘het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Let wel dat hier ‘zonde’ in het enkelvoud staat en dat dit gedeelte niets te maken heeft met uw zonden en mijn zonden, maar met ‘de zonde’ van de wereld, dezelfde zonde die binnengekomen is door de overtreding van Adam.

	In verband met onze huidige studie echter staat de meest belangrijke uitspraak in Romeinen 5:12, namelijk dat het principe van de dood binnen is gekomen, meeliftend met het principe van de zonde en dat de dood tot alle mensen is doorgedrongen. Niet de zonde is doorgegaan tot alle mensen, maar de dood. De mensen worden niet als zondaar, of zondig geboren, maar zij zijn stervende geboren. Dit kan passend de Adamitische dood worden genoemd, die in iedereen van ons werkt en vroeger of later sterven wij allen, omdat de dood universeel is. De dood werkt in alle mensen en stopt niet totdat hij zijn doel heeft bereikt – zoals het geval was met Adam, zo is het ook met al zijn afstammelingen.

	Het zou goed zijn als iedereen die de waarheid zoekt de volgende vraag zou stellen en er een eerlijk antwoord op zou zoeken: ‘Wat verstond Adam onder ‘dood’ toen God hem daarmee dreigde als straf wanneer hij zou zondigen?’ Zou het maar enigszins mogelijk kunnen zijn dat hij zou denken dat het woord ‘sterven’ betekende dat God hem uit zijn lichaam zou halen en hem óf naar de hemel, óf naar de hel zou sturen? Natuurlijk niet!

	De logica dwingt ons te geloven dat Adam de precieze aard begreep van de straf die hij zou krijgen als hij overtrad. Het is een vast principe in de rechtspraak dat een mens in staat moet zijn de aard te begrijpen van welke straf dan ook die geëist wordt voor het begaan van enig misdrijf. En, zoals Elifaz vroeg: ‘Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een man rein tegenover zijn Maker?’ (Job 4:17). Als Adam het in het begin niet volledig had begrepen, dan zouden de woorden die God sprak nadat hij gezondigd had het zonder meer duidelijk hebben gemaakt: ‘in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ (Gen. 3:19).

	Met het oog op de directheid en de eenvoud van deze uitspraak, aarzel ik niet te zeggen dat als iemand niet gelooft dat Adam in het stof is, wachtend op de opstanding, hij niet in het Woord van God gelooft.

	Juist uit dit gedeelte leren we de ware betekenis en de aard van de dood. Het woordenboek omschrijft het als de beëindiging van alle vitale functies; dat is de waarheid en dat aanvaarden we dan ook. De aanhanger van Plato definieert de dood als de scheiding tussen ziel en lichaam en gaat ervan uit dat de dood alleen gevolgen heeft voor het lichamelijke deel van de mens. Daarmee is ‘scheiding’ het meest op de voorgrond tredende woord bij al zijn uitspraken over de dood. Maar de gelovige in de Bijbel verklaart dat de dood een terugkeer is. De mens is stof en hij keert ernaar terug. Hij heeft de levensadem ontvangen, die zijn geest geworden is en door de dood keert die adem, zijn leven, of geest, weer terug naar God die hem gegeven heeft. 

	Bij de dood van Adam werd het scheppingswerk omgedraaid. Hij was uit het stof gemaakt en vervolgens is hem de levensadem geschonken waardoor hij een levende ziel is geworden. Dat was de schepping van de mens en als dat proces wordt omgekeerd, heb je te maken met de dood van de mens. Dat is het duidelijke getuigenis van Prediker 12:7 waar, nadat vier dingen zijn genoemd die de dood symboliseren, Salomo zegt, dat ‘het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.’

	Bij de dood komt geen enkel deel van de mens en ook niet de mens als geheel in een nieuwe, vreemde of onbekende toestand terecht. De mens kwam uit het stof en keert ernaar terug. De geest (levensadem) kwam van God en bij de dood zal deze terugkeren tot Hem die hem gegeven heeft. En er bestaat niets dat de mens kan terugbrengen uit deze toestand dan de ervaring van de opstanding, bewerkt door Degene die Zelf de Opstanding en het Leven is.

	Als er geen opstanding der doden zou zijn, zou de dood het einde van de mens betekenen. Het zou het verlies inhouden van alles wat hij ooit geweest is: ‘Immers, indien er geen doden opgewekt worden… dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren’ (I Cor. 15:16,18).

	Zonder opstanding zou de dood de vernietiging van de mens betekenen. God zou niets verliezen, maar de mens zou alles kwijtraken. Niets anders dan de opstanding kan de mens uit de toestand halen waar de dood, die in hem werkt, hem uiteindelijk zal brengen. Onze hoop is in de opstanding en niet in de dood.

	


80. De opstanding


	Het is mijn bedoeling om in deze studie grote zorgvuldigheid te betrachten, opdat alle woorden accuraat zullen worden toegepast, zodat gehoor wordt gegeven aan de waarschuwing van Paulus in II Timotheüs 1:13, ‘Neem tot voorbeeld de gezonde woorden.’

	De grote waarheid van de ‘opstanding der doden’ is een goddelijke waarheid. We vinden deze niet terug in religies of religieuze opvattingen van mensen, tenzij zij in contact zijn geweest met het Woord van God. En zelfs dan zijn ze verbasterd en hebben weinig overeenkomst met de Waarheid der Schrift. Daarom moeten ze, wanneer we ons ermee gaan bezighouden, worden gepresenteerd in overeenstemming met het principe dat in I Corinthe 2:13 tot uitdrukking is gebracht: ‘Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.’

	Binnen het Christendom worden we voortdurend geconfronteerd met de uitdrukking ‘de opstanding van het lichaam.’ Dat past prima in de theorie van Plato over de aard van de mens, maar het is een uitdrukking die we nooit zullen vinden in het Woord van God. De uitdrukking die voortdurend in de Bijbel gebruikt wordt, is ‘de opstanding der doden.’ Dat leert ons dat degene die gestorven is, op zal staan en niet slechts een onderdeel of aspect van hem dat lichaam wordt genoemd.

	Dat ik blijf hameren op het gebruik van de door God geïnspireerde woorden ‘de opstanding der doden’ betekent niet dat ik geloof dat de opstanding niet letterlijk en werkelijk is. Ik geloof dat de mens zal opstaan uit de dood, werkelijk, letterlijk en lichamelijk. Waar ik op hamer, is dat, aangezien het een mens is die sterft, een mens zal opstaan uit de dood.

	Ik zal nooit toestaan dat iemand mij de woorden die God heeft gebruikt afneemt en mij woorden in de mond legt die zij zelf gebruiken. Steeds opnieuw inspireerde de Geest van God de mensen om te spreken van de ‘opstanding der doden.’ Hij heeft hen er nimmer toe geleid te spreken van ’de opstanding van het lichaam.’ Dit feit maakt het heel eenvoudig de weg der gehoorzaamheid aan Zijn woorden te gaan en te voldoen aan de vermaning van Jeremia: ‘die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid’ (Jer. 23:28). Ik weet heel goed dat de Schrift leert: ‘een geestelijk lichaam wordt er opgewekt.’ Ik geloof dat volkomen, maar dit heeft niets te maken met de zaak waarmee we ons nu bezig houden. We zijn nu bezig met de menselijke uitdrukking ‘de opstanding van het lichaam’, die gebruikt wordt om te impliceren dat het alleen om het dode lichaam gaat en de uitdrukking die God heeft gebruikt ‘de opstanding der doden’. Ik kies ervoor om Gods woorden na te spreken en wel in Zijn eigen woorden.

	Bij de beantwoording van de zelden gestelde vraag: ‘Wat is de opstanding?’ kunnen we door het Woord van God zeggen dat de opstanding het herstel tot het leven is voor iemand die dood is; het is een daad van God die iemand van tussen de doden uit neemt en hem plaatst in het midden der levenden. Als iemand niet dood is, dan is de opstanding onnodig en onmogelijk. Het is absoluut niet het reanimeren van iemand die schijndood is, of het bijkomen van iemand die dicht bij de dood is geweest. Het is geen reïncarnatie, waarbij iets dat ‘de ziel’ wordt genoemd door de één en ‘de geest’ door een ander, terugkeert tot het lichaam dat hij verlaten zou hebben. De feiten over de opstanding worden ondersteund door elk verslag over het herstel tot leven dat gegeven is in het Woord van God. We zullen bij één daarvan stilstaan.

	In Lucas 7:11-15 vinden we het goddelijk verslag van de opwekking van de zoon van een weduwe. Het verhaal geeft de feiten weer en hieruit kunnen we veel leren over de opstanding. Elk woord moet nauwgezet worden overwogen:

	En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Naïn. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. 

	En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan - de dragers stonden stil - en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

	De woorden ‘een dode werd uitgedragen’ geven precies weer wat er aan de hand was. Deze woorden zijn geen woorden van menselijke wijsheid. Het zijn woorden van de Heilige Geest. Het betreft hier geen achteloos gekozen woorden van mensen. Het gaat om de geïnspireerde woorden van God. Toen de Heer tot de dode man sprak, zei Hij: ‘Jongeling, Ik zeg u, sta op!’ En het geïnspireerde verslag vertelt ons: ‘En de dode ging overeind zitten.’

	Met het oog op deze duidelijke uitspraken zouden bepaalde vragen moeten opkomen waarop een eerlijk antwoord moet volgen. Was dit een dode man, of slechts een lichaam waaruit de man was vertrokken? Sprak onze Heer tot een ‘jonge man’ of tot een lichaam toen Hij zei: ‘Jongeling, Ik zeg u, sta op!’ Maar het belangrijkste van alles is de vraag of deze man dood of levend was. Als iemand beweert dat hij levend was, laat hem dat dan aan de Heer vertellen op de dag dat iedereen zich zal moeten verantwoorden voor elk ijdel woord. 

	Dit verslag laat ons duidelijk zien dat alle illustraties van de opstanding, zoals de bomen die uitbotten, of bloemen die uitlopen uit bollen of zaden in de grond, die algemeen worden gebruikt in preken in dat deel van het jaar dat door de wereld en de kerk Pasen wordt genoemd, geen enkele overeenkomst hebben met wat de opstanding is. 

	Het antwoord van God op de dood is de opstanding. Wat de dood ook mag zijn, de opstanding heft deze op. Daarom is wat iemand gelooft over de dood van geweldig grote invloed op zijn geloof in de opstanding. Als we de waarheid van God over de dood hebben, kunnen we voortgaan en de waarheid van God over de opstanding verwerven. Als we verkeerde opvattingen hebben over de aard van de dood, zullen we de waarheid over de opstanding moeten verdraaien om deze te laten passen in onze misvattingen. Gods waarheid over de dood wordt al heel vroeg in de Schrift duidelijk gemaakt.

	De orthodoxe opvatting die de boventoon voert binnen het Christendom is dat in de dood het lichaam slechts een kleed is dat wordt afgedankt, of een woning die wordt verlaten omdat de inwoner van het huis ergens anders naartoe is gegaan. Maar dat is niet wat we in het Woord van God vinden. Daarin vinden we een visie die daar precies tegengesteld aan is. Het lichaam, hoe dood en levenloos dat ook zijn mag, wordt altijd beschouwd als de mens. Dit is het eensluidende en onveranderlijke getuigenis van de Schrift. Als we daarom over dood en begrafenis in de Bijbel lezen, wordt altijd de mens in het graf gelegd. Sara, Abraham, Jacob en Mozes zijn begraven. De Bijbel zegt niet over hen dat ze ergens anders heengegaan zijn, of dat ze ergens anders dan in het graf zijn (zie Gen. 23:2,19; 25:8,9; 50:26; Deut. 34:5,6).

	Gods waarheid over de dood, evenals Zijn waarheid over de zonde en de toekomstige straf, is geen aantrekkelijke waarheid. Hij heeft nooit de bedoeling gehad de mens enige troost te laten putten uit zonde en dood, maar in Christus onze Redder van zonde en onze Verlosser van de dood. Hij wil onze ogen richten op Hem Die onze Opstanding en ons Leven is. Onze toegang tot Zijn aanwezigheid vindt niet plaats door middel van de vijand, de dood, maar door middel van de opstanding door Jezus Christus.

	Alleen al het bestaan van de opstanding vertelt ons dat de dood niet het einde van de mens betekent. De dood is slechts tijdelijk. De dood is niet eeuwig en betekent ook niet de vernietiging van de mens. Zonder meer aanvaard ik het getuigenis van de Bijbel dat er in de dood een einde zal komen aan mijn geschiedenis als levende ziel. Ik zal terugkeren tot het stof en het leven dat God mij toegestaan heeft te genieten gedurende al deze jaren, zal terugkeren naar Hem die het gegeven heeft. Hij gaf het mij met elke ademtocht, maar ik heb niet de verzekering dat mijn volgende ademtocht niet tevens de laatste zal zijn. Geen regel zal meer worden toegevoegd aan mijn geschiedenis, hoe lang ik ook in de toestand van de dood zal verkeren. Ik zal geen werk doen; ik zal geen kennis verwerven; ik zal geen ervaringen kennen. Mijn geschiedenis zal evenwel opnieuw beginnen op de dag van mijn opstanding. Heerlijke dag! Ik zal dan de draad weer oppikken.

	Valse leringen hebben velen ertoe gebracht te geloven dat de dag waarop we sterven in feite de dag is dat we beginnen te leven, dat de dood een deur is die leidt naar een grootser en voller leven. God verhoede dat ik deze leugen van satan zou geloven, want als dat waar was, zou de opstanding volledig overbodig zijn.

	Ik weet natuurlijk uit ervaring dat velen die deze studie lezen zullen zeggen: ‘Dan gelooft u dus dat de ziel slaapt tussen de dood en de opstanding.’ Daarom wil ik hier nadrukkelijk stellen dat ik zoiets niet geloof. Mijn opvatting over de ziel maakt een dergelijk geloof onmogelijk. Anderen zullen zeggen: ‘Dan moet u wel geloven dat de doden zich nergens bewust van zijn.’ En wederom moet ik zeggen dat ik dat niet geloof. Ik geloof niet in een ‘zieleslaap’ en ik weet dat de woorden bewust en onbewust alleen maar van toepassing zijn op de levenden. Ik geloof dat een mens kan leven en zich ergens bewust van kan zijn, of kan leven en zich nergens bewust van zijn; maar als hij dood is, kan alleen de opstanding hem uit die toestand halen.

	In het Bijbelse verslag over de dood van Christus, vinden we de uitspraak dat Jozef aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus en nadat hij daar toestemming voor had gekregen, kwam hij en nam hij het lichaam van Jezus. Sommigen zullen uit deze wijze van uitdrukken opmaken dat het niet langer Jezus was, maar alleen Zijn lichaam. Dat is echter onjuist; want alsof er met opzet gewaakt wordt tegen een dergelijke opvatting, wordt later gezegd: ‘En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet; daar dan legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was’ (Joh. 19:41,42). Toen Maria naar het graf kwam op de morgen van Zijn opstandig, bracht zij het bericht aan Petrus en Johannes: ‘Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd’ (Joh. 20:2). Toen de discipelen ontsteld waren door deze vreemde wending, verschenen twee hemelse boodschappers die tot hen zeiden: ‘Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt’ (Luc. 24:5,6). Als we ons dus afvragen waarom Hij Zich niet bij de doden bevond, krijgen we het antwoord: ‘Hij is opgewekt.’ Als Hij niet zou zijn opgewekt, zou Hij nog bij de doden zijn geweest. 

	Steeds opnieuw beweren Christelijke mensen met stellige overtuiging: ‘We aanbidden geen dode Christus.’ Dat is waar, want we aanbidden niet Iemand die dood is. Onze Verlosser is een levende, actieve en werkende Verlosser. Maar we moeten altijd blijven bedenken dat de enige reden die we hebben om zo’n bewering te uiten ligt in het feit dat Hij is opgestaan uit de dood. Zonder opstanding zou Hij niet leven. En op het moment dat enig mens in de toestand van de dood komt, zal hij niet leven zonder opstanding.

	De waarheid kan soms bitter zijn, maar stelt nooit teleur. We moeten de feiten onder ogen zien. Als er geen opstanding der doden is, zouden onze geliefden verloren zijn. We kunnen ‘GEEN HOOP’ op hun grafsteen beitelen, wanneer de doden niet opgewekt zouden worden (I Cor. 15:16-19). Maar eer we deze drastische stap nemen, laten we luisteren naar de woorden van onze Heer, Christus Jezus:

	Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk (Openb. 1:18);

	Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden (Openb. 2:8);

	Ik leef en gij zult leven (Joh. 14:19).
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Aantekeningen

		[←1]
	 Naar een vertaling van Sellers.
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